
27 oktober
“En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs”
Openbaring 20:14

Toen de hemel en de aarde werden geschapen was alles zeer goed. Dat zijn de woorden die op de eerste bladzijden van 
de Bijbel uit de mond van de Schepper zelf zijn opgetekend. De zonen Gods juichten toen ze het scheppingswerk van 
God zagen. Die uitbundige blijdschap kunnen we goed begrijpen. Uit het niets was iets geschapen dat ongedacht was, 
maar ook buitengewoon in pracht. Alles was volmaakt. Wie had daar niet bij willen zijn? Op enig moment, we weten 
niet wanneer,  werd alles anders. Satan, één van de Morgensterren, rebelleerde tegen de Here God. Wat heeft hem 
gedreven? We lezen in Jesaja over die opstand van de Boze: “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij Morgenster, zoon des 
dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken. En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, 
boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste 
gelijkstellen. In tegendeel in het dodenrijk wordt gij neergeworpen” (Jesaja 14:12-15). Hoogmoed komt voor de val. 

Met deze opstand begint een heel andere episode. Satan slaagde er vervolgens in ook de mens in zijn opstand te 
betrekken. We lezen in de Bijbel over de eerste zonde van de mens. Het was de mens verboden te eten van de vrucht van 
de boom in het midden van de hof. Het leek zo eenvoudig, maar was te moeilijk. De gevolgen van die zonde ervaren we 
allemaal. Uit de boeken blijkt dat allen gezondigd hebben. Uit het boek des levens blijkt wie de genade van de Here 
Jezus heeft aangenomen en als verloste zondaar in hemelse heerlijkheid zal mogen leven.

We lezen aan het begin van de schepping niet over het dodenrijk. Wanneer dit precies geformeerd is wordt niet duidelijk. 
Wel duidelijk wordt dat het vreselijke boze gezicht van dood en dodenrijk voorbij gaan. Beiden worden ze geworpen in 
de poel die van vuur en zwavel brand. Er is een plaats die uiteindelijk de eindbestemming zal zijn van alles en iedereen 
die niet in de zalige sfeer van God is opgenomen.  




