
27 mei
“En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de 
geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben”
Openbaring 12:17

De frustratie komt als vurige rook uit de neusgaten van de draak. Voor de zoveelste keer moet hij toezien dat zijn poging 
Gods volk te elimineren is mislukt en hij weet dat hij weinig tijd heeft. De vrouw is uit het gezicht, onbereikbaar voor de 
Boze. Voor ons mag dat een enorme bemoediging zijn. Ook wij kennen aanvallen van de Boze, voelen en weten ons 
dikwijls zeer zwak en welhaast overweldigd door zijn vijandschap. Toch kan de Boze ten laatste ons niet raken. Al zou 
alles ons worden afgenomen, wij hebben het Vaderhuis voor ogen, vast en zeker. Menige martelaar op de brandstapel of 
voor de leeuwen kon zingen. Dat lied kan de Boze nooit verstommen. Vanuit de diepte van de kerker zongen Paulus en 
Silas God de eer toe. De Heer liet ook daar de aarde hun banden breken en de gevangenschap werd tot zegen. 

Ondertussen is zelfs nu nog niet het spel gespeeld, nog weer weet de Boze vijanden te vinden. Het was Nazi Duitsland 
dat op het laatst van de oorlog bijna volkomen verslagen was, maar toch met niets ontziende wreedheid tot de laatste 
dag poogde de Joden op te pakken en te vermoorden. De vijandschap van Satan kent geen grenzen. Tegen wie keert zich 
ditmaal de woede van de draak? Het zijn tegen de ‘overigen’ van haar nageslacht. Dat is de situatie van vandaag. 
Miljoenen van Gods volk zijn teruggekeerd naar het land der beloften, anderzijds wonen er nog miljoenen verspreid 
over de aarde. Zij die in het land wonen hebben kennelijk de mogelijkheid om te vluchten, zoals we zagen en komen 
buiten het gezicht van de draak. De anderen zijn nog wel kwetsbaar. Opvallend is dat gesproken wordt over hen die de 
geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus. Zoals we eerder zagen ook na de ‘opname’ van de gemeente zal 
er nog evangelie worden verkondigd en dat zal vrucht dragen. Het lot voor die broeders en zusters is vreselijk, maar we 
herinneren ons de woorden uit vers 11 “zij hebben overwonnen”. 


