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“En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, 
zestienhonderd stadiën ver.”

Misschien bent u wel eens in Israël geweest en hebt u Getsemané bezocht. Deze tuin vinden we aan de voet van de 
Olijfberg. Het woord betekent  ‘oliepers’. In de dagen van de Here Jezus, toen Hij daar met de discipelen de nacht 
doorbracht, moet het een stille en heel donkere plek zijn geweest. Nu loopt er een drukke weg voor langs en staat er een 
grote kerk naast. De zogenaamde Kerk van alle naties of ook wel de Basiliek van de doodsangst genoemd. Bij één van de 
treden in de hof van Getsemané zien we de Here Jezus afgebeeld, duidelijk worstelend in gebed, terneergeslagen door 
Zijn doodsangst de beker te moeten ledigen. Wanneer je die afbeelding ziet, flitst het door je heen hoe Hij daar Zijn strijd 
alleen gestreden heeft. Misschien moeten wij als gelovigen meer beseffen dat onze Heiland voor ons die lijdensweg is 
gegaan. De weg van ‘geperst’ te worden. Omdat Hij dit lijden op zich nam, mogen wij door genade voor eeuwig lijden 
bewaard blijven.  

  Opmerkelijk is dat geen van de discipelen in staat bleek met de Heer te waken en te bidden. Zakelijk gezien lijkt dat 
heel begrijpelijk. De mannen hadden heel de dag in de brandende zon doorgebracht en bij de viering van het Pascha 
hadden ze volgens Joods gebruik vier verschillende bekers wijn gedronken. Dat zij dan ’s nachts de slaap niet kunnen 
weren, lijkt voor de han liggend. Een ander punt wordt hier dikwijls echter vergeten. Wanneer Israël voor de eerste keer 
het Pascha viert, zij zijn nog in Egypte, dan volgt daarop ‘de nacht van waken voor de Here’ (Exodus 12:40) Dat is een 
essentieel onderdeel van de viering van de Uittocht.

  Wanneer we met de Here Jezus en de discipelen in Getsemané zijn, moeten we daaraan denken. De verloren strijd tegen 
de slaap leert ons dat wij mensen uiteindelijk niet kunnen bijdragen aan wat tot ons heil dient. Alleen de Here Jezus heeft 
de strijd tot ons heil volbracht. Alleen Hij kon uitroepen ‘tetelestai’, het is volbracht. Genade kocht ons vrij!


