27 januari
“Ik weet uw werken en liefde”
Openbaring 2:19

Hoe was het vandaag op het werk? Hoe is het op school gegaan? Alledaagse vragen die onze belangstelling voor elkaar
laten zien. Het is fijn, dat wanneer je thuiskomt je iemand aantreft die belangstelling heeft voor de dingen waar je mee
bezig bent. Ook de Here Jezus heeft dat. Wanneer Hij talenten uitdeelt vraagt Hij wat we ermee hebben gedaan. Ook met
de werken van de broeders en zusters van de gemeente Tyatira is de Here bekend. Hij weet alle dingen. Hij vraagt wat
we gedaan hebben.

Er zijn Bijbeluitleggers en ik sluit me graag bij hen aan, die geloven dat in de zeven rondzendbrieven de geschiedenis
van de kerk geprofeteerd wordt. In Tyatira kunnen we dan de Rooms-katholieke kerk herkennen. Natuurlijk treffen we
als protestant wel iets in die kerk aan waar we niet achter kunnen staan. Wat nog belangrijker is, ook de Here Jezus
merkt op dat er te Tyatira wel één en ander loos is. Er is zelfs een profetes ‘Izebel” die actief is in die kerk. Dan denken we
natuurlijk aan de vrouw van Achab. Zij bracht de Baéldienst in Israél tot grote hoogte. Een vermenging van de dienst aan
de Here God met de afgodendienst.

Zonder specifiek te wijzen naar de Kerk van Rome, zien we vandaag meer en meer, ook bij protestantse gelovigen dat
men probeert andere religies met het christelijke geloof in overeenstemming te brengen. De (valse) kerk van de eindtijd
wordt steeds meer zichtbaar. Toch moeten we voorzichtig zijn met het vellen van een oordeel. De Here Jezus ziet ook
veel dat goed is, zelfs in Tyatira. Werk, liefde, geloof, dienstbetoon en volharding dat zijn deugden die in Tyatira goed
ontwikkeld zijn.

Wat zal de Here Jezus tegen ons zeggen, wanneer we thuiskomen? Zullen we geprezen worden om onze werken en
liefde?



