27 april

“Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat. 9 En ik ging heen
tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw
buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.”

Openbaring 10:8,9

Een rare opdracht, neem het boekje en eet het op. In het boekje, herkenden we al eerder de verzegelde boekrol. Wat
ervan door de opening tot stand komt zijn gruwelijke gebeurtenissen. Zoveel doden, zulke dramatische veranderingen,
dat kan een mens niet hebben bedacht. Hoe moeten we daar tegen aan kijken en mee omgaan? De dood, die in de
periode van de grote verdrukking, want daar gaat het steeds over, zal zo gemeen en zo overheersend op aarde zijn
wrede gezicht laten zien, dat het gewoon niet is voor te stellen.

De reactie die wij als gelovigen daarop hebben wordt ons geschilderd in het eten van het boekje. We zien hoe Johannes
daarop reageert, we weten dat ook de Here God deze dingen niet met vreugde doet. De Here God heeft geen vreugde
aan de dood van mensen, maar wil dat ze Hem zoeken. Daarom zien we ook steeds die ingehouden momenten in het
laatste Bijbelboek. Alsof de Here God nog even inhoudt en hoopt dat mensen zich alsnog bekeren. Een bekering die bij
velen helaas niet gevonden wordt. Natuurlijk mochten we ook horen van de schare die niemand tellen kan, dat is toch
ook weer hoopvol.

De pijn van deze dingen ervaart Johannes in het eten van het boekje. Het ligt zwaar op de maag, bitter. Dat kan niet
anders, ieder normaal mens en zeker gelovige mensen, ervaren bitter verdriet en pijn bij het horen en zien van dergelijke
rampspoed. Al is het de eigen schuld van de mens, dan toch, dit is vreselijk.

Daarnaast is het voor gelovigen ook zoet. Deze gebeurtenissen vormen de overgang naar het rijk van Gods Zoon. “Zo
vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten” (Jeremia
15:16). Door alles heen, zien we ook al het gloren van de geweldige toekomst.



