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“En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een 
ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.”
Openbaring 19:15

Er worden in dit vers verschillende profetische thema’s aan de orde gesteld. Het is of in heel korte tijd veel van de 
belangrijke beloften van God vervuld zullen worden. Hier hebben we vooral te maken met profetieën die het Messiaanse 
rijk betreffen. Dat is het beloofde Koninkrijk waarvan Christus zelf de koning zijn zal. We moeten goed voor ogen 
houden dat in dit rijk de Boze gebonden is (Openbaring 20:20). 

Om onverklaarbare redenen zijn er vandaag altijd nog mensen die beweren dat de Satan in de huidige tijd gebonden in 
de afgrond zit. Dit is volledig in strijd met wat we alle dagen om ons heen ervaren. Onze wereld staat bol van het 
onheilige en onreine door de Boze geïnspireerde. Ook is het in strijd met de Bijbel, wie kent niet de tekst uit 1 Petrus 5:8  
“Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 
verslinden”.  Al de dwaze gedachten dat de duivel gebonden en machteloos zou zijn komen voort uit de verwerpelijke 
vervangingstheologie. Die theologie leert ons dat de kerk in plaats van Israël gekomen zou zijn en we nu al in het 
vrederijk zouden leven. 

De profeten leren ons dat Gods volk niet verworpen is, al is het tijdelijk terzijde gezet ter wille van de volken. Straks zal 
de Here God Zijn volk verheffen  en zal het niet langer de staart maar het hoofd der volken zijn (Deuteronomium 28:13). 
Dan wordt ook werkelijkheid wat hier geschreven staat: “Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf”. We herkennen de 
profetie van Psalm 2:9. We lezen van de opstand van de volken tegen de Here en Zijn gezalfde. De Koning echter zal de 
tegenstand teniet doen. De verstandige mensen zullen de Koning dienen. Zoals boven geschreven, zal de Satan in die 
duizend jaar gebonden zijn. Dat betekent echter niet dat er geen zonde meer is. Ook wanneer de Heer regeert zal er in 
het hart van mensen zonde zijn. Sommigen zullen daar gehoor aan geven en ongehoorzaam worden. De ijzeren staf en 
roede van de Heer zal die weerstand er onder houden. 


