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“en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden”
Openbaring 21:26

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem zullen totaal verschillend zijn van de oude, ons bekende 
leefomgeving. De glorie en de heerlijkheid van God en van het Lam zal het stralende middelpunt zijn. Het boek 
Openbaring spreekt herhaaldelijk van de glorie en de grootheid van God.

Hier laat ons vers een andere heerlijkheid zien: “De heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden”. 
Soms hebben christenen een soort van armoede ideaal. Christenen leven sober, zijn spaarzaam. Niet zelden dragen we 
ook het aureool van saai en zelfs zwaarmoedig. Het is heel anders. Christenen zijn de meest bevoorrechte mensen. 
Christenen ontvangen een ongedachte erfenis. We zullen delen in de heerlijkheid van Christus zelf. Een christen kent een 
vrede en een vreugde die niet van deze wereld zijn maar wel in deze wereld gezien mogen worden.

De Bijbel leert geen armoede ideaal. Ik verkondig geen welvaartsevangelie dat leert dat gelovigen alle dingen van God 
mogen claimen. Volstrekt niet, de Bijbel leert ons dat we ons kruis op moeten nemen. Dat wil zeggen dat de Bijbel van 
ons vraagt de Here God als eerste in ons leven te dienen en lief te hebben. 

Maar God is ook een God van zegen. Straks zullen de heerlijkheden der volken in het nieuwe Jeruzalem gebracht 
worden. Daar waar de gemeente, de bruid van Christus, wonen zal. We lezen in de Bijbel over Salomo, de zegen die hij 
mocht ontvangen staat symbool voor de heerlijkheid die ons geschonken zal worden.

Het is niet onmogelijk dat er straks verschillende groepen mensen zijn. Zij, die bij de gemeente horen, de bruid van 
Christus. Er kunnen ook andere zijn, die behouden worden. Zij bevolken mogelijk de nieuwe aarde. Hierbij kunnen we 
wellicht denken aan de gelovigen uit de voortijd. Of de gelovigen uit het Oude Testament. Misschien zelfs mensen met 
godsbesef, die nooit het evangelie gehoord hebben. Er is veel wat we niet weten, maar we weten wel dat God liefde is, 
rechtvaardig is en goed. En daarom zien we verwachtingsvol uit.


