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“Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen 
wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.”
Openbaring 7:1

Inmiddels zijn zes van de zeven zegels verbroken. Onverwacht veel leed is gekomen over de mensen die dan leven. Nu 
wordt er even een pauze gehouden. In hoofdstuk zeven worden geen plagen opgevoerd. Dit hoofdstuk wordt gebruikt 
om antwoord te geven op de vraag uit het laatste vers van hoofdstuk zes: “wie kan bestaan?” We zullen zien dat er zelfs 
nu nog redding mogelijk is, maar we moeten wel even helderheid krijgen over de beeldspraak. 

Engelen, die op de hoeken van de aarde de wind vasthouden, wat zou dat betekenen? Sommigen, ze zijn er weer, 
merken op dat dit een primitief wereldbeeld is. Een platte aarde met vier hoeken. De mensen die zo lezen zijn pas 
primitief. Wie zal zeggen dat wij primitief zijn, wanneer we wijzen naar de vier gebieden op het kompas? Noord, oost 
zuid en west. De vier windrichtingen, maar de winden worden vastgehouden, wat wil dat zeggen? In de Bijbel worden 
winden vaak als beeld gebruikt van oordelen die God over de aarde laat waaien, zie bijvoorbeeld Jeremia 49:36, Daniël 
7:2 of Hosea 13:15. 

Hier wordt feitelijk meegedeeld, dat de oordelen die onder het verbreken van de eerste zes zegels over de aarde gingen 
nu worden vastgehouden. Even geen oordelen, die oordelen breken weer los wanneer het zevende zegel verbroken 
wordt. Daarvan lezen we in Openbaring 8:1 e.v. Waarom deze onderbreking? Zoals gezegd, om ruimte te scheppen om 
nog weer te pogen mensen te redden. 

Wie kan bestaan, dat was de vraag. Er blijken twee groepen te zijn die de oorlogen, de honger, de aardbevingen, de 
epidemieën en al de andere rampspoed overleven. Dat zijn honderdvierenveertigduizend Israëlieten, twaalfduizend uit 
iedere stam en een enorme schare martelaren. Over hen hadden we het al. Wat een verrassing, God zoekt tot op het 
laatste moment de verloren mens. Wat is het heerlijk gevonden te zijn door Gods genade, nu al. U ook al?


