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“En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. 21  En grote hagel stenen, een talent zwaar, 
vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan 
was zeer groot.”. 
Openbaring 16:20,21

We gaven al aan dat de aarde onder dit zevende en laatste schaaloordeel veranderd zal worden. De oudheid kent het 
verhaal van Atlantis, een werelddeel verzonken in de oceaan. Of is dit een variant van de geschiedenis van de 
zondvloed? De eilanden zullen wegzinken. Het is niet onmogelijk dat de bergen en de dalen die we vandaag kennen 
straks verdwenen zullen zijn, “bergen worden niet meer gevonden”. Natuurlijk lijkt ons dat onvoorstelbaar en 
onmogelijk, maar we moeten voor ogen houden dat we hier te maken hebben met de straffende hand van de machtige 
God. Dat is de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Zou die hand niet opnieuw de aarde kunnen omvatten en 
haar boetseren tot een vorm, zoals Hij die wil? 

Als er tegen die tijd nog evolutionisten zijn zullen ze hun theorieën snel moeten bijstellen. Er is een God die boven alles 
is en alles vorm geeft. De Here Jezus zegt ons in Lukas 23:30 dat de mensen tot de bergen zullen roepen ‘valt op ons en 
tot de heuvelen bedekt ons’. Dat zijn woorden die ook in Openbaring 6:16 doorklinken. De alles veranderende 
aardbevingen zullen het oppervlak zodanig veranderen dat er zelfs geen bergen meer zijn. Na het instorten van de 
steden zijn daarmee de laatste schuilplekken van de aarde weggenomen. Mensen kunnen niet meer schuilen, juist nu er 
weer een ramp komt van ongekende omvang. Hagelstenen, sommigen zeggen met een gewicht van 50 kilogram, 
anderen spreken zelfs van 100 kilogram. Beseffen we dit alles? 

Vluchten kan niet meer. Ook nu horen we niet van een verandering van het hart van mensen. Ze maken zich nog harder 
naar God, ze lasteren Hem zelfs nu nog. Vandaag horen we bij een ramp dikwijls de verwijtende vraag van ongelovigen: 
‘waar is jullie God?’ Straks zal iedereen weten dat het Gods hand is die dit alles veroorzaakt. Toch wordt er geen geloof 
gevonden, nu meestal niet, straks helemaal niet meer. De tragiek is niet uit te drukken. 


