26 januari
“hem zal Ik geven van het verborgen manna”
Openbaring 2:17

In de zogenaamde zeven rondzendbrieven lezen we keer op keer van strijd en bemoediging. Strijd is kenmerkend zowel
in de bijbel als in het leven. Hoeveel verdriet is er de eeuwen door niet uitgestort over mensen. Al die strijd heeft
uiteindelijk één beginpunt. Dat is de strijd die op de eerste bladzijden van de bijbel al zichtbaar wordt. De Boze breekt in
Gods schepping in. De gevolgen daarvan laten nu al duizenden jaren van rampspoed zien. Een heel bijzondere strijd
moet gevoerd worden door mensen die de weg van God willen gaan, we spreken van een geestelijke strijd. Ook daar
staat de Bijbel vol van.

Opvallend is dat in het laatste Bijbelboek zo dikwijls wordt teruggegrepen op de strijd die Israél te voeren had. Ook de
weg van Israél door de woestijn is een voorbeeld van zo'n geestelijke strijd. Tijdens die veertigjarige tocht door de
woestijn zorgde de Here God op bovennatuurlijke wijze voor Zijn volk. Hij beschermde hen tegen hitte en koude. De
kleding en het schoeisel van Gods volk versleet niet. Het volk kreeg het zogenaamde “manna, brood uit de hemel’ tot
voedsel. Opmerkelijk daarbij was dat men steeds voor iedere dag genoeg kreeg. Niemand kwam te kort. Kleingelovigen
namen vast een portie voor de volgende dag, maar dat bedierf. De Here God wil ons leren dat Hij dag aan dag voor ons
zorgt. Wij willen zo dikwijls garanties hebben, alvast wat zekerheden voor morgen en overmorgen. Zo werkt de Here
niet. Wie Hem vertrouwt hoeft geen voorraadje aan te leggen voor de toekomstige tijd, Zijn zorg is er dag aan dag.

Dat er gesproken wordt van ‘verborgen manna’ is veelzeggend. We mogen denken aan de Here Jezus, Gods eigen Zoon,
Hij is toch ook het brood uit de hemel. De wereld ziet dat niet, maar wij weten het. Hij zelf is ons in de geestelijke strijd
voorgegaan. Hij heeft overwonnen en Hijzelf is ons door Woord en Geest dag aan dag nabijj.



