
26 december
“Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van 
David, de blinkende morgenster”
Openbaring 22:16

Wij, die geloven, zijn gekocht en betaald door het kostbaar bloed van onze Here Jezus. In geloof zien we het opgerichte 
kruis waaraan onze Heiland stierf, de duisternis lag over Golgotha, het was donker op aarde. We staan door dit, in het 
verleden door Hem volbrachte werk in een relatie tot Hem. We zijn afgezonderd ofwel geheiligd, apart gezet om de 
toekomst voor altijd met Hem te delen in Zijn heerlijkheid. Het woord heerlijkheid betekent van oorsprong ‘Here 
gelijkheid’. Is dat daardoor niet een nog veel mooier woord?

Zoals we zagen vergelijkt de Here Jezus zich met de wortel en met de morgenster. Als morgenster staat Hij in een 
bijzondere relatie tot de gemeente van gelovigen. De morgenster, Venus, verschijnt aan het einde van de nacht het meest 
donkere moment, voordat de zon opkomt en de dag aanbreekt. We kunnen dat op meerdere manier op onze Here Jezus 
betrekken. Hij verscheen, werd geboren in Bethlehem toen de wereldgeschiedenis in diep duister gehuld was. Het zijn  
ook de wijzen die Zijn ster, Zijn licht hebben gezien. Zoals de morgenster nog niet het licht van de dag is, zo is Zijn 
geboorte nog niet het aanbreken van de dag zelf, maar een aanwijzing dat de heerlijke dag spoedig komt.

We leven nu bijna tweeduizend jaar later. De nacht is vergevorderd, de duisternis drukt als een zeer donkere deken over 
de wereld. Wij geloven in de wederkomst van onze Here Jezus, maar ook in de opname van de gemeente. Het is voor 
ons gelovigen dat de Here Jezus de blinkende morgenster is. Straks komt de Here Jezus terug naar de aarde, dan komt 
Hij als zon der gerechtigheid en zal Zijn warmte en liefde tijdens dat Messiaanse koninkrijk wereldwijd worden gevoeld. 
Voor ons die geloven komt hij als de blinkende morgenster. Wij mogen, terwijl de wereld nog in het duister ligt, door zijn 
liefde verlicht worden. Dan zullen wij met Hem als lichtende sterren mogen schijnen (Filippenzen 2:15).  




