25 maart

“die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan
bestaan?”

Openbaring 6:16,17

Niemand komt tot de Vader dan door Mij. De Here Jezus is naar de aarde gekomen om ons met God te verzoenen. Het
verlangen om gedoemde mensen te redden was zo groot, dat de Here Jezus de schuld van mensen op zich nam en hun
straf aan het kruis heeft gedragen. Met wijd uitgespreide armen wacht de Heiland op ons mensen, door Hem mogen we
tot de Vader naderen. Door Hem hebben we zoals we dat noemen het eeuwige leven.

Hoe groot de genade ook is en hoe geduldig de Here ook wacht, er komt een tijd dat de lankmoedigheid op is, de
genadetijd voorbij zal zijn. Dan zal het Lam tot gerechtvaardigde toorn komen. Jullie wilden niet het leven dat Ik
aanbood. Jullie weigerden Mijn genade, dat was jullie vrije keus. Nu heb je geen keus meer en zul je zelf de straf en het
oordeel moeten dragen. Vluchten kan dan niet meer, de godsdiensten der wereld zullen het moeten afleggen. De
astroloog van Babel, tot op de laatste snik vol verleiding, zal geen uitweg kunnen wijzen. Vervuld zal worden wat in
Jesaja 47:13 staat geschreven: “laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die
maand voor maand doen weten wat u overkomen zal.”

De toorn van het Lam zal over heel de aarde vaardig worden. Vandaag wordt de Here Jezus veelal gezien als de
geincarneerde liefde. Men denkt, omdat Hij liefde is, dat alles wat mensen liefde noemen, door Hem getolereerd wordt.
Men gaat willens en wetens voorbij aan Zijn heiligheid. Zonder heiliging zal niemand de Here zien. Twee keer eerder
beschrijft de Bijbel de toorn van het Lam. In Johannes 2:13-17 en in Mattheiis 21:12,13, we lezen dan over de reiniging
van de tempel. “Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!” Eén enkele angstige vraag blijft over, “wie
kan bestaan?” Is er in deze uiterste situatie nog redding mogelijk?



