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“En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van 
de gramschap Gods.” 
Openbaring 14:19

De fabeltjes vertellen ons van Donar die langs de hemel rijdt en af en toe zijn bijl naar de aarde werpt, soms wordt 
iemand daardoor getroffen. Het gaat dan natuurlijk om onweer dat soms in heftigheid over de aarde jaagt en een ravage 
aanricht. Inderdaad het verhaal van Donar is een fabeltje. Hier past beter het woord fabelachtig. Dan in de betekenis van 
groots, ongedacht maar wel heel echt. In Jesaja 5 lezen we van een wijngaard. Die wijngaard staat daar symbool voor de 
inwoners van Jeruzalem, Juda en Israël. De Here God had alles prachtig gemaakt, Hij verwachtte mooie druiven, maar 
Hij trof alleen wilde druiven aan. We weten hoe het is gegaan, er volgde verstrooiing en ballingschap. Wat in het klein 
Gods volk overkwam is het oordeel dat wacht op een wereld waar in plaats van goed bestuur, bloedbestuur is. Een 
wereld vol rechtsverkrachting in plaats van rechtsbetrachting zal uiteindelijk daarvoor ontvangen wat de Here God door 
zoveel profetieën waarschuwend had gesproken. Er werd niet geluisterd door Israël en Juda, ook onze wereld houdt 
zich doof voor de liefde van God. 

In Jesaja 63 lezen we van het wraakgericht des Heren. De Here Jezus wordt daar in profetische vorm beschreven, daarbij 
valt Zijn kleding op, “waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers 
treedt?” (Jesaja 63:4). Dan lezen we in het 6e vers van Jesaja 63 “Ik vertrapte volken in mijn toorn, maakte hen dronken in 
mijn grimmigheid en deed hun bloed ter aarde stromen”. Het is ontzettend moeilijk om over deze dingen met mensen te 
spreken, of er van te schrijven. Het is geen populair verhaal. Toch draagt deze boodschap de reële ernst van het komende 
oordeel, juist daarom moet ze worden bekend gemaakt. Er is maar één weg om hieraan te ontkomen, dat is door onze 
Here Jezus Christus. Hij die zichzelf gaf, zal ook de persbak treden van hen die geoogst worden. Ieder die gelooft mag 
weten: Jezus gaf Zijn bloed voor mij, geprezen Hem die leeft.


