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“En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns 
toorns te geven”. 
Openbaring 16:19b

Johannes onderscheidt de grote stad, de steden der wereld en hier als derde, het grote Babylon. Ook Babylon wordt 
groot genoemd. Zal dat een concrete stad op aarde zijn? We lieten onze gedachten daar al mee spelen toen we stil 
stonden bij Openbaring 14:8. Daar lazen we ook al over de val van Babylon. Het is beslist niet ondenkbaar dat in de 
nabije toekomst de oude stad uit haar ruïnes zal verrijzen en dat mensen zullen proberen de stad zijn glorie terug te 
geven. 

Steden kunnen in onze tijd snel uit de grond gestampt worden. Wanneer de hoogmoed van de mens zich in bouwwoede 
zal vertalen dan is het zelfs waarschijnlijk dat de stad herbouwd zal worden. In ieder geval noemt Johannes haar bestaan 
en ondergang. Andere stellen dat we aan steden als Rome moeten denken, waar Rome als het centrum van 
antichristelijke macht wordt beschouwd. 

Het is niet onmogelijk dat de katholieke kerk in zekere zin met de antichrist zal samenwerken, maar we moeten beseffen 
dat het een samenklontering zal worden van de wereldreligies in opstand tegen de Here Jezus. En daar ging het in 
Babylon juist om. De grootheid van Babylon was natuurlijk gelegen in haar kwaliteit als ommuurde stad, waarop 
strijdwagens rondreden om indringers en vijanden te weren. De hoge torens werkten als veiligheidscamera’s en de 
wachtposten speurden de verten af om mogelijke vijanden tijdig in vizier te krijgen. Toch moeten we de grootheid van 
Babylon nog op een ander punt zien. Ze is de bron van valse religie. 

De in de Bijbel genoemde Nimrod wordt meestal als de grondlegger van Babylon gezien, hij streed tegen God. De stad 
en haar heidense godsdienst is groot in haar opstand tegen God. Zagen we dat Jeruzalem en omgeving door de 
aardbevingen klaar gemaakt wordt voor de taak die deze stad tijdens het vrederijk zal innemen. Babylon en alles waar 
die stad voor staat daarentegen wordt in gedachtenis gebracht en zal gestraft worden vanwege haar boosheid. De twee 
volgende hoofdstukken zijn volledig gewijd aan haar ondergang.


