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Hoe vaak wisselen we adressen uit? In wat voor buurt woon je? De straat of de wijk waar we wonen, geeft soms ook de 
status aan. Of je nu in Wassenaar woont of drie hoog achter in De Pijp in Amsterdam. Het zegt iets van je materiële 
mogelijkheden. Daar meten wij elkaar in onze wereld aan af.

Wanneer Jezus zegt “Ik weet waar je woont”. Dan betekent dat ook dat Jezus van onze omstandigheden afweet. Niet 
zozeer onze materiële omstandigheden, als wel onze geestelijke omgeving. De broeders en zusters van Pergamum leven 
in wel heel moeilijke omstandigheden. Ze wonen ‘dáár waar de troon van de satan is.’ Ze wonen dus in een omgeving 
waar de macht en de invloed van de Boze alles doordrenkt. Dat is een wereld vol vuilheid, onreinheid en boosheid. In 
zo’n wereld komt er veel aan dreiging zowel als verleiding af op Gods kinderen. Dan worden zij tot op het uiterste 
getest. Hoe moet je daar mee omgaan? Kun je in zo’n, door satan zelf bestuurde, omgeving standhouden?

De broeders en zusters in Pergamum, worden door de Here geprezen. ‘Zij hebben vastgehouden aan Zijn naam en het 
geloof in Hem niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas’. Wie was Antipas? Misschien moeten we de 
verklaring zoeken in de betekenis van zijn naam, die betekent: ‘tegen alles’. Deze Antipas blijkt een getrouw getuige van 
de Here te zijn. 

Herkennen we niet iets daarvan in onze wereld? Wanneer wij getrouw willen blijven aan de weg die ons in de bijbel 
gewezen wordt en wanneer we de naam van de Here niet verloochenen dan is het leven zwaar. Het lijkt dan of ook wij 
‘overal tegen’ zijn. Tegen alle vuilheid en onreinheid. Antipas werd om zijn geloof gedood, wat een offer bracht hij. Maar 
wat een getuigenis gaf de Here aan deze Antipas. Jezus noemt hem ‘getrouwe getuige’. Laten ook wij in onze wereld als 
getrouwe getuigen gekend worden. Jezus, weet waar we wonen.
Dat is onze hoop en troost.


