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“En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien”
Openbaring 5:3

Ik weet het zeker, dan heb ik het over mezelf. Ik heb de vrijmoedigheid te schrijven dat ik het zeker weet, dan heb ik het 
over u. Niemand in de hemel, noch op de aarde noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. Laat ik het 
anders zeggen, ik geloof niet in zelfverlossing. Ik geloof niet dat er enige religie op aarde is, waardoor ook maar één 
enkel mens gerechtvaardigd kan worden. Ik geloof dat er een heleboel oprechte mensen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat 
er heel veel mensen hun leven oprecht,  goed en netjes proberen in te vullen. Ik ben ervan overtuigd, dat er heel veel 
mensen geweest zijn en nóg zijn, die oprecht hun religie belijden. Zo zijn er joden, die er met grote en uiterste toewijding 
naar streven de Thora, ja heel de Tenach, dat zijn de tien geboden en het oude testament, uit te leven. Er zijn mensen die 
zichzelf, omdat hun religie dat vroeg, zo gekastijd hebben, dat ze er bijna het leven onder lieten. Maar geen enkel mens 
kon, kan of zal, zichzelf voor God kunnen rechtvaardigen. Zo heeft de apostel Paulus het klip en klaar beschreven in 
Romeinen 3:10-12 “Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig 
zoekt; allen zijn afgeweken.” Al vanaf het vroegste begin na de zondeval, probeerde de mens, in de persoon van Adam 
en Eva, zichzelf te verschonen en zijn zonde te bedekken. Het was een ijdel en dus nutteloos en werkeloos streven. Met 
bladeren van de bomen en wie zal het zeggen, mogelijk van de boom van de vrucht waar hij van af moest blijven, 
probeerde hij zijn onschuld te bedekken. Hij probeerde uit het zicht te nemen wat voor God niet verborgen kon blijven. 
Die hopeloze situatie van de mens wordt hier in het laatste Bijbelboek bevestigd. Alleen wie dat zeker weet en zijn 
hopeloze situatie durft te onderkennen is op het punt gekomen waar verlossing gebracht kan worden. Bent u zover?


