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“En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 6  en zwoer bij Hem, die 
leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de 
zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn,”
Openbaring 10:5,6

We zijn getuige van een juridische actie, de machtige engel, met een voet op de zee en een voet op het droge, hief zijn 
rechterhand op naar de hemel. Deze betekenisvolle daad hangt samen met de dingen die hij zal uitspreken. 

De engel roept God als getuige aan. Dat wat hij gaat spreken, zal de waarheid zijn! Er worden de hele dag door woorden 
gesproken. De wereldbevolking telt zes tot zeven miljard mensen. Al die mensen spreken alle dagen zinnen uit. Van 
grappig tot ernstig, van verdrietig tot blij. Hoe groot zal het percentage zijn van zinnen die niet de waarheid weergeven? 
Hoe staat het met het waarheidsgehalte van onze eigen formuleringen? U bent uniek, wanneer u altijd de waarheid hebt 
gesproken. Durft u uw hand tot de levende God op te heffen en zeggen dat u altijd de waarheid sprak? 

Er is natuurlijk ook een verschil tussen bewust anderen voorliegen of zelf niet goed geïnformeerd zijn. Dan is er ook nog 
het leugentje om bestwil. Hier gaat het om de zuivere waarheid. De engel zweert bij de enige God. Het handgebaar naar 
de hemel is een handeling die ook wij kennen, wat nu gesproken gaat worden is absoluut betrouwbaar.

De eed wordt gezworen bij Hem, ”die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is 
en de zee en hetgeen daarin is”. Vandaag staat de zesdaagse schepping door de Here God voortdurend ter discussie. 
Zelfs velen binnen de muren van de kerk, hangen de evolutietheorie in één of andere vorm aan. Deze engel, bij deze 
plechtige eedaflegging, waarin de waarheid centraal staat, getuigt van God als de Schepper van alle dingen. Laten we 
nederig het hoofd buigen en het niet beter willen weten. 

We horen hier ook de echo van wat de oudsten riepen: “Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, 
de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.” 


