24 oktober

“En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander
boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken
geschreven stond, naar hun werken”

Openbaring 20:12

De Here God is een rechtvaardig rechter. Hij oordeelt zonder aanziens des persoons. We zagen dat boeken werden
geopend, daarin het levensverhaal van ieder mens. Geen enkel mens kan op grond van eigen werk gerechtvaardigd
worden. We lezen echter ook van een ander boek, dat geopend werd. Het boek des levens. De Bijbel spreekt acht keer
over dit boek, waarvan vijf keer in het boek Openbaring. We komen het voor het eerst tegen in Psalm 69:28, daar horen
we David vanuit zijn nood tot God roepen. Het is een Psalm, waarin we ook de strijd van de Here Jezus horen
doorklinken. Dan klinkt het woord: “Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet
worden opgeschreven”.

Zoals de naam al duidelijk maakt staan alleen die namen in dit boek opgetekend van mensen die het eeuwige leven
hebben. De doden, die de tweede dood moeten ondergaan staan in dit boek niet genoteerd. De vraag moet gesteld
worden, waarom wordt dit boek hier genoemd. Het is toch duidelijk dat de namen van al die doden daarin niet
geschreven staan. Precies, daarom! Omdat de Here God heel nauwkeurig te werk gaat en omdat het absoluut niet zo
mag zijn dat door een soort van gerechtelijke dwaling ook maar iemand voor eeuwig gestraft zal worden, daarom wordt
dit boek hier geopend. Alle mensen immers zijn zondaren.

Alle mensen zouden op grond van hun werken veroordeeld moeten worden. Alleen die mensen, van wie de namen
opgetekend staan in het boek des levens, zullen niet veroordeeld worden. De boeken hier laten zien dat de straf terecht
is. Als de namen opgetekend zouden staan in het boek des levens dan zouden de mensen bewaard worden. Als ten
overvloede wordt het boek des levens er bij gehaald. Kijk maar, je staat er echt niet in, het oordeel dat voltrokken gaat
worden is gerechtvaardigd.

Staat uw naam in het goede boek?



