
24 mei
“Toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had”
Openbaring 12:13

Zagen we in de voorgaande verzen de vreugde bij al degenen die in de hemel wonen, hier krijgen we de reactie van de 
draak te zien. Hij heeft weinig tijd en doet die drastische dingen die bij zijn karakter passen: “Hij vervolgt de vrouw die 
het mannelijke kind gebaard heeft”. Over wie gaat het hier? We hebben hierover bij vers 5 en 6 al eerder nagedacht. De 
vrouw is in de directe zin Maria, de moeder van de Here Jezus. In bredere zin kunnen we zeggen dat daar Gods volk 
Israël mee bedoeld wordt. Hoe wonderlijk klinken hier ook de woorden door die aan het begin van de Bijbel uit Gods 
mond zijn opgetekend. 

In Genesis 3:15 lezen we de vloek over het zaad van de slang en het oordeel over het zaad van de vrouw. Het zaad van 
de slang staat hier als draak voor het zaad van de vrouw. De één lijkt oppermachtig, de ander kwetsbaar en verloren. 
Toch is het niet wat het lijkt. De kop van het slangenzaad staat op het punt vermorzeld te worden. Nog even dan is de rol 
van satan uitgespeeld. De Zoon die geboren werd is onze Heiland, die na het volbrachte werk is opgenomen in de 
hemel. De Here Jezus mocht binnenkomen als overwinnaar, glorie voor het Lam. De satan werd neergeworpen, 
roemloos, machteloos zal hij ten ondergaan, maar hij geeft zich niet zomaar gewonnen. Hij ziet de vrouw, natuurlijk niet 
Maria. De vrouw is ook niet de gemeente, die immers zoals in hoofdstuk 4 beschreven en besproken in de hemel werd 
opgenomen. De vrouw is Gods volk Israël. De draak vervolgt Israël. We kennen de geschiedenis, we weten van de 
uitbuiting en de uitsluiting van Gods volk. We weten van de concentratiekampen en we kennen de huidige tijd. Israël 
werd, wordt en zal door de satan vervolgd worden.  Dit zal alleen maar geïntensiveerd worden. We zien hoe de machten 
op aarde steeds meer samentrekken rond Gods volk, rond het land Israël en rond de stad Jeruzalem. De oude hoofdstad, 
waar de troon van David stond en weer staan zal. Het lijkt ver weg, de satan heeft nog maar weinig tijd. Het duurt niet 
lang meer dan is zijn rebellie voorbij.


