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“En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. En een andere engel kwam
uit het altaar; deze had macht over het vuur en hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende:
Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.”

Openbaring 14:17,18

De ontwikkelingen zetten zich in hoog tempo door. We zien twee engelen, één uit de tempel, de ander uit het altaar, uit
de nabijheid van God en van het altaar. Bij het altaar moeten we weer denken aan de gebeden van de heiligen
(Openbaring 8:3,4). De antichrist en velen met hem hebben zich enkele jaren wreed gestort op hen die de naam van God
en van de Here Jezus belijden. Nu zijn de rollen omgekeerd en is er geen ontkomen meer aan, want de oogst is rijp. Er is
een engel met een sikkel. Dat is als in het voorgaande, maar toch er een verschil in het oordeel van de engel van vers 16.
Er wordt iets anders geoogst. Deze keer gaat het niet om het maaien van graan, maar om trossen druiven, ook die zijn

rijp.

De wijnstok en de vrucht daarvan en het sap is in de Bijbel dikwijls beeld voor het bloed van mensen en hangt samen
met een oordeel over hun leven vanwege de zonde. Bloed staat in de Bijbel symbool voor het leven. In Leviticus 17:11
lezen we: “Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen
te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel”. Het offerdier werd op het altaar gelegd, zijn bloed
bedekte de zonde van de offeraar. Al de offers wezen uiteindelijk naar het volmaakte offer dat in Jezus Christus werd
aangeboden. Hij gaf Zijn leven, Zijn bloed tot reiniging van onze zonde. leder die Hem en daardoor dit offer aanvaardt is
vergeven en verzoend van zijn zonde.

Velen zijn er die aan dit ultieme aanbod voorbij gaan en het negeren. Al die mensen die het offer van Christus niet
hebben aangenomen, moeten nu hun eigen bloed geven. Wat een ernst, maar wat een liefde ook, “zo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.



