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“En de steden der volken stortten in. 
Openbaring 16:19

Johannes moet, door de Geest van God geleid, blijkbaar een onderscheid maken tussen de grote stad en de steden der 
volkeren. Jeruzalem is in feite niet een echt grote stad. Er zijn veel steden die aanzienlijk groter zijn. In geestelijk opzicht 
is Jeruzalem wel een grote stad, waarvan de invloed reikt naar drie wereld-godsdiensten. De tegenstrijdige 
uitgangspunten en belangen van deze godsdiensten maken Jeruzalem tot een schaal der bedwelming en een steens des 
aanstoots. Haar invloed maakt haar daardoor politiek, militair en godsdienstig tot ‘de grote stad’. Het echt 
onderscheidende ‘grote’ is natuurlijk dat de Here God Jeruzalem heeft verkoren om daar Zijn naam te doen wonen. 

We zagen al dat de aardbevingen door het uitgieten van de zevende schaal veroorzaakt, de topografie van Jeruzalem 
drastisch veranderen zal. Maar hier lezen we ook dat de steden der volken zullen instorten. We kunnen ons er geen 
voorstelling van maken van de rampspoed die dat teweeg zal brengen. We rijden langs en door onze steden, we kennen 
steden met duizelingwekkende hoge wolkenkrabbers. We kennen ook de beelden van ingestorte steden met het leed van 
honderden, duizenden, soms tienduizenden slachtoffers onder het puin. Hoe zal de wereld eruitzien, wanneer straks de 
steden der volken instorten. De gebruikte formulering geeft ons geen gelegenheid te denken dat het lokaal is, of dat het 
wel mee zal vallen. De steden der volken zullen instorten. 

Waarom juist de steden? Zijn dat niet juist de plaatsen waar zonde en onrecht welig tieren Vaak meer dan op het 
platteland is de cultuur van de stad een centrum van onrecht en onreinheid. We leven vandaag in de tijd dat heel de 
wereldbevolking naar de steden trekt. Daar is werk en daar gebeurt het allemaal. Moeten we in die beweging naar de 
steden ook niet de voorbereiding herkennen van het grote oordeel waar de aarde naar op weg is? Er zullen geen tv acties 
meer zijn om slachtoffers te helpen en om het puin te ruimen. De aarde zal één grote ruïne worden. 

Deze wereld is op weg naar haar einde, maar het zal niet het einde van de wereld zijn. Het alles is inleiding tot een 
andere wereld, de wereld van vrede en veiligheid, van heil en zegen. Het alles hoort bij de weeën die horen bij de 
geboorte van de nieuwe tijd.


