
24  februari
“Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken”
Openbaring 5:2

We hebben al gezien dat het woord ‘waardig’ te maken heeft met capaciteit, autoriteit. Je kunt ook spreken van macht of 
gezag. Iemand die waardig is, maakt het verschil. We zijn ons bewust van de ernst van de situatie. Er is een officiële acte, 
in die acte staat beschreven wat de voorwaarden zijn tot vrijkoop van de aarde. Waaraan moet worden voldaan, zodat de 
schepping van de Here God weer uit de hand van de Boze terugkomt bij Hem, aan wie het oorspronkelijk toebehoorde? 
Wie is waardig, wie heeft die macht? We zagen ook dat het wellicht de Satan was die uitdagend en met stemverheffing 
zijn gelijk probeert aan te tonen. Wie kan ertegenop en mij het eigendomsrecht afhandig maken. 

Er klinkt nog een aspect door bij de vraag: “Wie is waardig?” Even hiervoor was de Here God bejubeld: “Gij zijt 
waardig”. Wanneer nu gevraagd wordt naar een waardig persoon, dan ligt het voor de hand te denken aan iemand, 
eerbiedig gesproken, van hetzelfde niveau, dezelfde waardigheid, hetzelfde kaliber. Het gaat om heiligheid, reinheid, 
macht en kracht, aan God gelijk. Anderzijds moet bij lossing ook gedacht worden aan iemand die verwant is aan de 
mens, zoals Boaz een verwant was van Naomi. De mens was naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. In die zin had de 
mens een waardigheid passend bij de Heilige en Grote God. We weten echter dat door de zonde de mens deze 
heerlijkheid en waardigheid verspeelde. Wie kan ons nu nog redden?

In die zin lijkt het gerechtvaardigd dat die machtige engel, zoals we zagen, mogelijk dus de satan zelf, uitdagend roept: 
“wie is waardig?”. Moeten we niet denken aan Goliath? Ook hij stond daar uitdagend voor het volk. Hij leek 
onoverwinnelijk, toch werd hij verslagen. In die hoop mogen wij leven. Hoe donker alles ook lijkt, wanhoop en spot 
hebben niet het laatste woord. Hebt u ook dat geloof en die hoop?


