
24 april
“hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, en hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen 
hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen”
Openbaring 10:2,3

Hoe groot en indrukwekkend moet deze engel zijn. Hij zet de ene voet op de zee en de andere op de aarde. Zoiets kan 
alleen maar in een visioen gezien worden, of zullen er camera’s zijn die het registreren? Dat lijkt allemaal wat 
onwaarschijnlijk. Johannes krijgt dit ‘beeld’ om op te schrijven. De Here God wil hiermee bepaalde dingen aan ons 
openbaar maken. Welke dingen zijn dat? Er zit een rijke betekenis achter. Het laat boven alles Gods soevereiniteit zien. 
Hij heeft macht over alles wat is. We kunnen hierbij denken aan Exodus 20:11. Daar zegt de Here God dat Hij het volk 
heeft uitgeleid uit Egypte. Alle goden van de Egyptenaren en ook het leger moest het afleggen tegen onze God. Datzelfde 
speelt in deze wereldfinale op veel grotere wijze. Wellicht wijst deze actie van de engel ook vooruit, straks zullen nog 
schalen leeggegoten worden op de hele aarde. Nieuwe golven van oordelen.

Deze engel roept met een stem als een leeuw, we denken aan wat in Jeremia 25:30 staat: De Here zal brullen uit den hoge 
en uit zijn heilige woning zijn stem verheffen; geweldig zal Hij brullen.” 

Wat nu opmerkelijk is, nadat de engel brult als een leeuw, nemen de zeven donderslagen het over, zij laten hun stem 
horen. Zeven is het getal van de volheid, van de perfectie, terwijl ‘donder’ het woord is dat bij uitstek gebruikt wordt 
voor oordeel. Je kunt dus zeggen dat het volmaakte oordeel gevonnist zal worden over de aarde. Heel terecht, want na 
alles heersen nog steeds de ongehoorzaamheid en de gruwelijke zonden. 

Mogelijk is de donder de stem van de Here God zelf, zo lezen we bijvoorbeeld in 1 Samuël 7:10 “maar de Here deed te 
dien dage machtig de donder rollen over de Filistijnen en bracht hen in verwarring” (zie ook Psalm 18:13). Heel anders 
en vol troost zal Gods stem zijn voor allen die Hem liefhebben. 


