23 september
“En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.”
Openbaring 19:13

Bekleedt met een kleed dat in bloed geverfd was. Daar zien we niets afschrikwekkends, het is ook niet vuil of vies, het is
heilig en spreekt van ongekende, ongedachte en niet verdiende liefde van God voor een verloren wereld. Dat kleed is
een getuigenis voor hen die hun vertrouwen gesteld hebben op de Here Jezus. De Here Jezus is de hoofdpersoon in heel
de Schrift. De woorden van de Bijbel hebben één centraal thema. Jezus Christus en Die gekruisigd. Er is zo'n eenheid
tussen het woord van God, de Bijbel en Jezus Christus, dat we zelfs spreken van het vleesgeworden woord van God. Dit
woord is de eeuwen door aangevallen.

Dat woord probeerde men van mensen vandaan te houden. Het werd niet zelden verboden. Tot op deze dag zijn er hele
volken waar dit woord niet gelezen mag worden en waar over dit Woord niet gesproken mag worden. Daarmee wordt
aan mensen het beste onthouden dat zij kunnen ontvangen. Het woord spreekt van God, Zijn liefde voor zondaren, van
eeuwig heil door de verzoening op Golgotha. Duizenden, wellicht miljoenen, wie zal het zeggen, misschien zijn er
miljarden door dit woord aangeraakt, wedergeboren en gered. Glorie aan God.

Dit woord moet dus wel door de Boze weersproken worden. Al op de eerste bladzijden van de Bijbel onderneemt hij zijn
gemene actie. Met een halve waarheid, dus een hele leugen, weet hij Adam en Eva tot zonde te brengen. Het is de
inleiding tot een hele lange weg van verdriet, ziekte, verderf en dood. Tegenover de leugen van de Boze staat het heilige
en betrouwbare woord van God.

Paulus schrijft ons in 2 Timotheiis 3:16 “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid”. De ruiter op het witte paard, heeft een naam die
niemand weet dan hijzelf. Toch kennen wij Hem als het Woord van God. Nu dit Woord van God neerdaalt blijkt dat dit
woord niet weersproken kan worden. Alle woord dat uit de mond Gods uitgaat zal worden vervuld. We zullen er
juichend bij mogen zijn, op de dag dat de Heer verschijnt aan de volken die Hem niet gekend hebben. Dan zal elk oog
Hem zien.



