23 oktober

“En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander
boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken
geschreven stond, naar hun werken”

Openbaring 20:12

Er werden boeken geopend. Er blijkt zoiets als een hemelse boekhouding te bestaan. Het blijkt dat er in de hemel op één
of andere manier is bijgehouden hoe mensen op aarde hebben geleefd. Wij kennen het systeem van data-opslag. Op de
zwarte schijf, op de tape, op de CD, op de harde schijf en op nog veel meer manieren kunnen we gegevens vasthouden
en eindeloos lang bewaren. Er zijn vandaag computers die onwaarschijnlijk veel gegevens kunnen opslaan en
verwerken. Dat moet ook wel, want binnenkort komt de antichrist, hij kan maken dat iemand wel of niet kan kopen of
verkopen. De antichrist kan iemands bestaan uitwissen hij zal pogen die persoon ook daadwerkelijk te doden. Het is een
duivelse voorloper van het oordeel voor de witte troon.

De datasystemen moeten op één of andere manier gekoppeld worden en de mens moet gevolgd kunnen worden.
Vermoedelijk zal de zogenaamde nanotechnologie daarin een grote rol spelen. 1 nanometer = 0,000000001 meter. De
techniek die in de hemel gebruikt wordt zal ongetwijfeld veel hoger van kwaliteit zijn. De hemelse databestanden zullen
op Gods tijd al hun geheimen prijsgeven. Al de mensen voor de witte troon zullen hun eigen leven nog eens zien en
horen, maar niet meer over kunnen doen. Bekering is dan niet meer mogelijk. De Here God zal het bestaan van al deze
mensen uitwissen, tenminste voor Zijn aangezicht en genade wegdoen.

Let op dat er staat, dat de mensen geoordeeld zullen worden “naar hun werken”. Het criterium is hier niet het op
Golgotha door Christus volbrachte werk. Die genade hebben al deze mensen afgewezen. Hier staan de mensen met de
vruchten van hun eigen werk. De Here God opent als het ware zorgvuldig de boeken en bekijkt van ieder die daar staat
de kwaliteit van diens leven. Niemand blijkt zijn leven zo te hebben ingericht dat er voor die persoon behoudenis is.
Allen werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond. Dat zal een vreselijk onthutsend
moment zijn. Hoe zullen wij dan leven?



