
23 november
“En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam”
Openbaring 21:22

In tal van onze steden staan kerken en  moskeeën, kathedralen en tempels. De mens zoekt daar zijn godsdienstige 
behoefte te vervullen. De mens is ten diepste zeer religieus. We mogen dankbaar zijn dat de Here God, van Zijn kant 
zeker zoveel liefde voor de verloren mensen heeft. Gods liefde was zo groot dat Hij alles gedaan heeft om de verstoorde 
relatie te herstellen, dat kon alleen door de zonde uit te delgen. Daartoe zond God Zijn Zoon. Het is het bloed van de 
Here Jezus dat ons reinigt. Juist dat enige en unieke offer dat de zonde der wereld wegneemt, geeft aan dat er maar één 
weg is waardoor mensen behouden moeten worden. Hoe prachtig sommigen van die godsdienstige centra ook zijn, 
wanneer het niet om de Here Jezus gaat is het godsdienstig handelen leeg en brengt niet nader tot God.

Johannes zal rondgekeken hebben in het hemelse Jeruzalem. Hij was vertrouwd met de tempel van het aardse Jeruzalem. 
Hij had met de andere discipelen bewonderend gesproken over het prachtige gebouw dat door Herodes was gebouwd.  
Nu mist hij een dergelijk gebouw, hoe kan dat? Het antwoord is even eenvoudig als groots: “Want de Here God, de 
Almachtige is haar tempel, en het Lam”.  Er hoeft geen fysiek bouwwerk te zijn, de relatie met de Here God is volledig 
hersteld en open. De toevoeging “en het Lam” is dan ook veelzeggend. In een tempel wordt het offer ritueel volbracht. 
Door het offeren van het offerdier werd de zonde bedekt. Nu het Lam Gods op Golgotha voor ons aan het kruis is 
gegaan is een ander offer niet meer nodig. Dit Lam van God, Zijn Zoon, is samen met de Here God, de tempel. De Here 
God is als het ware voortdurend in de nabijheid van het ene en volkomen toereikende offer dat gebracht werd. Er is geen 
tempel nodig, we mogen leven in directe relatie tot de Here God. 

Wie verlangt niet naar die hemelse toekomst, we hebben een geweldig vooruitzicht. Terecht spreekt Paulus in Titus 2:13 
van een “zalige hoop”.


