
23 mei
“Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in 
grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft”
Openbaring 12:12

Wat een vreugde wordt ons hier geschilderd. Met reden natuurlijk, de duivel is de hemel uitgezet. De aanklager van het 
begin kan met zijn beschuldigingen ons niet langer tarten. Het heil is gekomen! 

Er is altijd een hunkering bij mensen geweest, terug naar de verloren hof van Eden. Veel mensen zijn moe en kennen pijn 
en verdriet vanwege de schepping die gevallen is en door de zonde die zo veel wonden in het leven slaat. Niemand 
ontkomt daaraan. Ik waag de stelling dat veel politieke partijen feitelijk gedreven worden door de hunkering naar het 
verloren paradijs. Natuurlijk wordt het zo niet genoemd en leeft het zo niet in de gedachten. Het verlangen naar een 
veilige, volmaakte en rechtvaardige wereld motiveert echter velen. We willen een hemel op aarde. Die zal er echter niet 
komen, de hemel is boven, daar wordt voor gelovigen een plaats bereid. Ook voor u?

Allen die in de hemel wonen worden uitgenodigd in die vreugde te delen. Wie zijn dat eigenlijk, wie wonen er in de 
hemel? We denken aan de Here God, onze Vader in de hemel. We denken aan onze Heiland, Gods Zoon, hij bereidt ons 
een plaats in die hemel. Daarnaast mogen we denken aan de miljoenen engelen die er in allerlei rangen en standen zijn, 
de cherubim en de serafim. Tenslotte noemen we de oud- en nieuwtestamentische gelovigen, zij zijn aan het begin van 
de zeventigste week van Daniël opgenomen, voor hen dus echte vreugde. 

Aan de andere kant, dat wil zeggen op aarde, is het beduidend anders. Wee de aarde en zelfs de zee valt onder dit wee. 
Dat komt omdat de satan op aarde is neergeworpen. We zeggen wel eens, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat 
slaat precies op de satan. Hij is in het nauw, hij kan geen kant meer op, zijn spel is nagenoeg uitgespeeld, maar juist in 
die allerlaatste fase blijkt hij nog vreselijke te keer te kunnen gaan. Het enige positieve dat gemeld wordt is dat hij weinig 
tijd heeft. Het zal niet lang meer duren, dan zal hij voor duizend jaar worden opgesloten. Aan welke kant bevinden wij 
ons straks, horen wij bij de juichende hemelbewoners, of vallen we onder het wee dat over aarde en zee gaat? Hoeveel 
tijd hebben we nog die komende toorn te ontgaan?


