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“En ik zag een sterke engel.”
Openbaring 5:2

Over engelen is wat te doen. Engelen bestaan, anders zouden ze in de Bijbel niet genoemd worden, maar dat wil niet 
zeggen dat ze dagelijks tot ons spreken of dat mensen voortdurend door hen geleid worden. Engelen zijn er ook in 
rangordes en functies. Sommigen hebben een grotere verantwoording en een hogere positie dan anderen. Het gaat nu 
niet om een leer van engelen, maar opvallend is dat hier gesproken wordt van een ‘sterke’ engel. Andere vertalingen 
spreken van een ´machtige´ engel. Er zijn uitleggers van de Bijbel die in deze engel de Here Jezus zien. Dat is nogal 
onlogisch, zeker ook gezien het vervolg. Onze Here Jezus heeft een heel andere taak en functie in deze grote en 
belangrijke gebeurtenis rondom de troon. 

Misschien moeten we in deze machtige engel wel de satan herkennen. Satan heeft altijd nog toegang tot de Here God. In 
het boek Job lezen we dat satan hoog inzet en de discussie, zelfs met de Here God, niet uit de weg gaat. Met enorme 
brutaliteit zet hij in op het leven en behoud van Job. In zekere zin zien we hier hetzelfde. Het gaat om behoud van de 
schepping en redding van de mens in het bijzonder. Satan is een machtige (gevallen) engel, waarschijnlijk was hij na de 
Here God, de grootste en machtigste in het hemelrijk. Nu staat hij daar en roept, om niet te zeggen schreeuwt. Letterlijk 
staat er in het Grieks: megafoon. Vol uitdaging roept hij toe, ‘wie is waardig?’ Kom maar op! 

Altijd is dat de manier van optreden van de Boze. Ook mensen die wellicht onbewust door hem geïnspireerd zijn hebben 
de neiging zichzelf te overschreeuwen. We hebben ze gezien in de geschiedenis. Nog niet zo lang geleden was het Hitler, 
die tegen het hysterische aan, de mensen beschreeuwde. Altijd zijn er mensen die met kabaal en stemverheffing hun 
gelijk proberen door te drukken. Wie wel eens in Islamitische landen gelogeerd heeft weet van de indringende oproep tot 
gebed, zelfs midden in de nacht. Heel anders staat in Jesaja 42:2 geschreven van onze Here Jezus: “Hij zal niet 
schreeuwen noch zijn stem verheffen”. 


