
23 december
“Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen 
liefheeft en doet.”
Openbaring 22:15

De stad, het hemelse Jeruzalem, is ons voor de ogen geschilderd. De heerlijkheid daarvan werd vergeleken met zeer 
kostbaar gesteente. Prachtig was te lezen hoe zon en maan niet meer nodig zijn, er zal zelfs geen tempel meer in dat 
hemelse Jeruzalem zijn. Dat hoeft niet meer omdat er geen speciale afgezonderde ontmoetingsplek tussen God en mens 
meer nodig is, alle zonde is afgewassen, alle onreinheid is weggedaan. We zullen voortdurend in Gods 
tegenwoordigheid mogen verkeren, we zullen voor altijd samen zijn met onze bruidegom. Welke bruid hunkert niet naar 
het huwelijk?

Niet iedereen echter zal aan die heerlijkheid mogen deelnemen. Er is een ‘buiten’. Er zijn er die buitengesloten zullen 
worden van de pracht en de luister in Gods nabijheid. Dat ‘buiten’ wordt met verschillende woorden beschreven. 
“Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen 
liefheeft en doet”. We hebben geen fantasie nodig om te begrijpen wat en wie daarmee zijn bedoeld. Laten we ons ervan 
bewust zijn dat het om menen gaat, zoals u en ik. Zij hebben er voor gekozen in ongehoorzaamheid aan de Here God te 
leven. Zij hebben Zijn woorden naast zich neergelegd, Zijn liefdevol genade- aanbod ter zijde geschoven. Hoe vreselijk 
dat eeuwig oordeel en die eeuwige van God gescheiden situatie ook is, het heeft alles te maken met het ongehoorzaam 
zijn aan God die alles gedaan heeft om die rampspoed over mensen te voorkomen. Het hoogst denkbare offer, de dood 
van Zijn eigen Zoon in onze plaats aan dat vloekhout op Golgotha, heeft God gebracht. Nu wordt werkelijkheid wat 
geprofeteerd werd in 1 Johannes 5:12  “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het 
leven niet”. Natuurlijk moet iedereen zich die vraag stellen, zal ik zegen ontvangen, wanneer Jezus komt, of zal ik 
buitengesloten worden? Gods Zoon komt, zoals we eerder zagen, met vergelding. Dat betekent zegen voor wie Hem 
liefhebben, maar vloek voor wie Hem niet aanneemt. Hebt u de Heiland aangenomen of staat u buiten? 


