22 september
“En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.”
Openbaring 19:13

In deze verzen wordt onze Here Jezus ons voor de ogen geschilderd. Alle woorden dragen sterke en profetische lading.
Het is het geloof dat hier iets van mag proeven, maar straks zal ons geloof veranderd worden in aanschouwen. Dan
zullen we het zien en meemaken, wat een dag zal dat zijn. We lezen nu al vast: “Hij was bekleed met een kleed dat in
bloed geverfd was”. Wat is het geheim van deze woorden? Hier raken het eerste en het laatste Bijbelboek elkaar. In
Genesis lezen we dat de mens in zonde viel, de gebrokenheid, het verdriet en het vele bloed dat daaruit voortvloeide kan
door geen bibliotheek in boeken gevangen worden.

De zonde maakte de mens naakt, al snel kwam God zelf om de mens te bekleden met dierenhuiden. De eigengemaakte
gerechtigheid, waarvan de vijgenbladeren het voorbeeld waren, voldeed in geen enkel opzicht. Zo leerde de Here God
ons mensen dat er een offer, een bloedstorting nodig was om de zonde te bedekken (Hebreeén 9:22). Duizenden, wellicht
miljoenen offerdieren werden geslacht. Altijd was dit offer beperkt, steeds weer moesten nieuwe offers worden gebracht.
Het laatste offer, dat de zonde der wereld wegneemt werd geslacht op Golgotha. Dit Lam leeft, Jezus leeft. Nieuwe offers
zijn niet nodig meer. De dood kon Hem niet vasthouden.

Nu verschijnt Hij in macht en glorie. Zijn kleed, in bloed geverfd, is een teken van het offer dat Hij bracht. We denken bij
deze kleding ook aan het kleed waarom de soldaten dobbelden. Het was het kleed van de priester. Jezus was priester
naar de orde van Melchizedek, een eeuwig priesterschap. De klederen van de aardse priester, Kajafas, werden
verscheurd ten teken dat het priesterschap van hem was afgenomen.

Nu staat daar de nieuwe priester die het heiligdom met het bloed van zichzelf was binnengegaan (Hebreeén 9:12) en de
weg tot God voor eeuwig en altijd opende voor ieder die gelooft. Gelooft u dat? Ja, wij mogen bekleedt zijn met de
klederen des heils en aandoen de mantel der gerechtigheid (Jesaja 61:10).



