22 oktober

“En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander
boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken
geschreven stond, naar hun werken”

Openbaring 20:12

Via TV en PC raken velen vandaag gewend aan afschuwelijke beelden. Dood en verderf worden ons door de
zogenaamde pretmachines in Hollywood rijkelijk voor de ogen getoverd. Maar ook dan, hoewel echt soms moeilijk is te
onderscheiden, van onecht, weten we meestal toch wel dat het nep is. Het gruwelijke beeld dat hier beschreven wordt is
echt. We zitten op het scharnierpunt tussen de oude wereld en de nieuwe wereld. Daar zullen de volgende hoofdstukken
over gaan. Nu eerst nog de verschrikkelijke beelden.

We zien de doden staan, hoe zit dat? We schreven al eerder wat we lazen in vers 5 dat “de overige doden niet weer
levend zouden worden, voordat de duizend jaren voleindigd waren”. Inmiddels zijn we duizend jaar verder. We lazen in
vers 6, “zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding”. Nu gaat het niet om de eerste opstanding, die is
gepasseerd. Nu horen we ook geen ‘zaligverklaring’ meer. We zien wel een opstanding. Dit is de opstanding ten oordeel,
waar de Heer Jezus in Johannes 5:29 over sprak. In Daniél 12:2 lezen we van een ontwaken tot versmading. En Lukas
schrijft ons in Handelingen 24:15 over de opstanding van onrechtvaardigen. Deze mensen zijn dood, toch staan ze. Hoe
kan dat?

De Bijbel heeft twee gebieden waar de dood heerst. Het eerste in elk leven dat geboren wordt. Door zonde zijn we dood
voor God. Het is door de genade van Christus, waardoor we gerechtvaardigd en wedergeboren mogen worden. Wie niet
gerechtvaardigd is zal de definitieve dood, dat is de tweede dood moeten ondergaan. Dat wacht al deze mensen die voor
de witte troon verzameld zijn. Dat wacht de groten en de kleinen. Er wordt gespeculeerd over de betekenis van de
woorden groot en klein. Heeft dat te maken met oude en jonge mensen? Heeft het te maken met grote of minder ernstige
zonden? Eigenlijk is dat niet zo belangrijk, belangrijk is bij die troon vandaan te blijven. Dat kan alleen door de genade
van God ons in Christus geschonken. Kent u die genade?



