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“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun 
leven niet liefgehad, tot in de dood”
Openbaring 12:11

Dit sluit weer helemaal en heel direct aan op het voorafgaande. De aanklager was neergeworpen, er werd in de hemel 
gejuicht. Die juichtoon was er voor de overwinnaar, het heil dat gebracht is. Er wordt echter ook gejuicht voor de 
broeders op aarde. “zij hebben hem overwonnen”. De aanklager heeft het uiteindelijk, hoe gemeen hij ook was, niet voor 
elkaar gekregen. De beschuldigingen ketsten af en bleken voor de hemelse rechtbank niet ontvankelijk. Alle reden om te 
juichen, Satan is overwonnen!

We lezen drie redenen waardoor hun overwinning werd bezegeld. Als e
erste is er sprake van ‘het bloed van het Lam’.  Altijd moeten mensen weten dat er niets is waardoor zij gerechtvaardigd 
en behouden worden dan enkel door het bloed van het Lam. Het leven van de Zoon van God werd geofferd op Golgotha 
opdat wij ons leven niet zouden verliezen. Al de offerdieren, ooit gebracht op altaar of in tempel, ze wezen heen naar het 
volmaakte offer op Golgotha. Weet u dat dit offer ook voor u werd gebracht? 

Vervolgens lezen we dat deze gelovigen een getuigenis gaven. Paulus schrijft in Romeinen 10:10 “met de mond belijdt 
men tot behoudenis”.  Bent u iemand met een getuigenis en verheerlijkt u de opgestane Heiland met uw daden? Deze 
mensen, in de barre omstandigheden onder de dictatuur van de antichrist, zij getuigen van de Here Jezus. Dat is niet een 
makkelijk getuigenis, het is geen filosofisch woordenspel, maar dit is een getuigenis in de rechte zin van het woord. Het 
Griekse woord voor getuige kennen we in onze taal als martelaar. De derde reden waardoor ze hebben overwonnen is 
het martelaarschap. ‘Zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood’.  Dat is de houding van de overwinnaars, ze 
waren bereid de uiterste prijs te betalen voor hun loyaliteit aan Christus. Dat maakt indruk. 

We kennen het gezegde: Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Wij, de ten hemel opgenomen gelovigen, 
hebben alle reden te juichen voor hen die zo hebben volgehouden en overwonnen. Het staalt ook ons, hier en nu te staan 
voor de zaak van onze Heiland.


