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“En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel 
uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden”. 
Openbaring 14:15

Zoals we hierboven zagen naderen we een vreselijke tijd. Al de dingen, die de liefdevolle God de opstandige wereld 
heeft aangeboden, werden genegeerd, verworpen en weersproken. Gods geduld is tot de laatste zucht op, nu rest niets 
anders meer dan de uitvoer van het oordeel. Wanneer hierover wordt gesproken wordt er meewarig gereageerd. De 
Here God wordt, zover er al in een God geloofd wordt, gezien als een aardige oude baas, die vriendelijk goedkeurend 
knikt tegen de grootste zondaar. Dat hij de Heilige is, die zonde verafschuwt en daar niet mee samen kan gaan wordt 
ontkend. Maar het oordeel komt wel degelijk. Laten we goed beseffen, dat de Here God niet oordeelt omdat Hij daar 
behagen in zou hebben. De Here God is liefdevol en wil de kapotte schepping en het verloren paradijs zogezegd 
herstellen. Uiteindelijk zal er geruimd moeten worden. Voor al het vuile, opstandige en onheilige is geen plaats nabij de 
Here God.
We zagen al een paar engelen voorbij komen, zij kondigden de oordelen aan, nu horen we een engel die deze dingen in 
beweging zet, “Zend uw sikkel uit en maai”. Deze engel komt uit de tempel, je kunt zeggen rechtstreeks bij de Here God 
vandaan en de engel richt zich tot Hem die op de wolk gezeten was. Dat is de Mensenzoon, in Wie we ook de Zoon van 
God mogen herkennen. Dan heeft dit zeker ook te maken met de vervulling van de woorden die de Here Jezus 
gesproken heeft in Johannes 5:22 “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon 
gegeven”. Het gehele oordeel is aan de Zoon gegeven, let wel, dit is de Zoon die Zichzelf geheel ten offer gegeven had. 
Voor ieder die dit totale offer van de Here Jezus smaadt rest er niets dan het oordeel. Wat zal uw deel zijn?


