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“En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen 
geweest is, sedert een mens op de aarde was: zo hevig was deze aardbeving, zo groot.”
Openbaring 16:18

Het uitgieten van de zevende schaal brengt een enorme beroering in de lucht. Bliksemstralen, stemmen en donderslagen, 
het is in zekere zin een herhaling van wat we eerder lazen in Openbaring 8:5 en 11:19. Daar kwamen de zaken die bij het 
zevende zegel en de zevende bazuin horen naar buiten. Het was steeds een climax in de zich ontvouwende 
oordeelsgebeurtenissen. Nu, op het einde van de derde en laatste serie van zeven oordelen, gaan de remmen helemaal 
los. Niets, maar dan ook niets weerhoudt nu nog Gods wraak over de aarde en haar bewoners. 

Natuurlijk is het verschrikkelijk, miljoenen, wellicht miljarden mensen zullen op vreselijke wijze leven en sterven. Nog 
ernstiger is het dat deze mensen ook voor eeuwig verloren zullen gaan. Een eeuwig vuur is aangestoken waar de 
verloren mens altijd zal moeten lijden. Anderzijds moet die verloren mens het zichzelf  verwijten dat dit hem overkomt, 
er was een andere weg mogelijk, maar die wilde hij niet. Er stond eens op Golgotha een kruis, waaraan Gods eigen Zoon 
is gestorven. Ook toen gebeurden er dingen die hiermee overeen komen. We lezen in Mattheüs 27:51-54 van een 
aardbeving, het bracht de hoofdman van de Romeinse soldaten tot de uitroep: “waarlijk dit was een Zoon Gods”. Bij die 
gebeurtenis scheurde ook het voorhangsel in de tempel. Dat betekende dat de toegang tot God, door het offer van de 
Here Jezus, geopend was. Nu komt vanuit de hemel het oordeel ongehinderd en in volle heftigheid op de aarde. 

De Here Jezus heeft ons in Mattheüs 24:7 gezegd dat als teken van Zijn terugkomst er aardbevingen zullen zijn. We 
weten van de scheuren in de aarde en de plateaus die verschuiven en botsen, waardoor soms vreselijke rampen 
plaatsvinden. Hebben we de moed dit als een teken van de terugkomst van de Here Jezus te zien? Wie eerlijk de Bijbel 
leest zal zo moeten concluderen en bereidt zich voor om de Here Jezus te ontmoeten. Wie het negeert en de tekenen 
naast zich neerlegt stevent af op een wereld die hier geschetst wordt met de grootste bevingen die ooit zullen 
plaatsvinden.


