
22 december
“Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten 
ingaan in de stad.”
Openbaring 22:14

De Here komt spoedig, die prachtige boodschap krijgen we voortdurend te horen. Wat een toekomst. Die toekomst is, 
zoals we zagen, voor wie hun gewaden gewassen hebben in het bloed van het Lam. Daarin zijn onze zonden verzoend 
en daarin is onze schuld weggedaan. Op Golgotha werd aan het houten kruis rechtvaardiging bewerkt. Wanneer we die 
stap van geloof hebben gedaan en nu op volkomen wijze ons vertrouwen op de Here Jezus hebben gesteld, dan hebben 
we recht op het geboomte des levens. ‘Recht hebben op’ vinden we doorgaans in het evangelie niet passend, alles 
immers is genade. Het is genade, dat we recht hebben op dat geboomte des levens. Dit recht wordt ons in Christus 
aangeboden. We zijn mede-erfgenamen. Erfrecht is, zoals het woord al zegt, een (voor)recht dat ons door de erflater 
vrijwillig, door genade, is geschonken, maar waar we vervolgens onze aanspraak op kunnen doen gelden. 

Het recht dat we gekregen hebben is tweeledig. We mogen eten van het geboomte des levens. Met deze woorden komen 
we weer terug bij het begin van de Bijbel, wat een eenheid. In Genesis wordt ons verteld dat we door de  zonde niet 
langer van de vrucht van de boom des levens mochten eten, we verloren dus het leven, de gemeenschap met God de 
Vader. De Here God stelde engelen aan die de toegang tot die boom zouden bewaken. Niemand is er sindsdien ooit in 
geslaagd zijn hand naar die boom uit te strekken om het eeuwige leven te krijgen. 

Daarnaast mogen we ingaan door de poort in de stad. Daar is natuurlijk het nieuwe Jeruzalem mee bedoeld. Die stad 
werd ons al beschreven. Het waren slechts weinige woorden. Toch is de toonzetting van die woorden zo gekozen dat we 
niet anders kunnen, dan begrijpen dat het hemelse Jeruzalem de meest fantastische plek moet zijn die er wezen zal. Wat 
een eer en wat een recht straks eenmaal in die stad van dat geboomte des levens te mogen eten. Wie er iets van begrijpt 
verlangt naar de spoedige vervulling van de woorden ”Zie, Ik kom spoedig”. 




