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“En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd 
en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur,”
Openbaring 10:1

We komen bij een onderbreking. Deze onderbreking lijkt bedoeld om de gelovigen te bemoedigen. Het vorige deel sloot 
met de verdrietige constatering, dat de mensen zich niet bekeerden. Dat betekent niet dat er helemaal geen geloof meer 
is. We weten van de geselecteerden, de honderdvierenveertigduizend uit Israël. We hoorden van een schare die niemand 
tellen kan. Voor hen nu enige bemoediging. 

Het is dus gelukkig, zelfs in deze laatste periode van de wereld voor de wederkomst van de Here Jezus, niet alleen maar 
dood en oordeel. Maar juist deze gelovigen, die moeten vluchten voor het geweld van de antichrist en al de andere 
rampen meemaken, mogen nu toch enige bemoediging ontvangen. Er daalt een engel bekleed met wolk en regenboog 
van de hemel af. We herhalen wat we eerder al eens opmerkten, wanneer in het laatste Bijbelboek op de Here Jezus 
wordt gewezen, dan is dat steeds zonder omwegen. Hoewel soms anders gedacht wordt, gaat het om een engel en niet 
om Gods Zoon. Eén van de argumenten daarvoor is, dat deze engel zweert bij Hem die leeft tot in alle eeuwigheden 
(vers 6), dus bij een hogere macht dan hij zelf is. Ook zouden we dan nog een ‘wederkomst’ van de Here Jezus moeten 
inlassen. 

In de Bijbel zijn wolken vaak synoniem voor oordelen. Wij spreken in figuurlijke zin ook van oordeelswolken. Verder 
was de regenboog op zijn hoofd. Het eerste is beeld voor oordeel, het tweede juist voor uitredding. We denken aan de 
zondvloed, Het oordeel trof de totale wereld, maar er was uitredding voor hen die in de ark hun veiligheid hadden 
gevonden. Kenmerkend is ook het gezicht als de zon en voeten als vuurzuilen. Ook daarin herkennen we beide. 
Heiligheid en oordeel. Vandaag willen velen van heiligheid en van oordeel niet weten. We kunnen en mogen dat niet 
loskoppelen en moeten weten dat de Here God in Zijn heiligheid oordelen zal over alles wat onheilig is. Waar staan wij 
als het om heiliging gaat, zonder welke niemand de Here zal zien?


