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“En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand 
weet dan Hijzelf.”
Openbaring 19:12

Als aanstaande ouders kun je soms lang bezig zijn met het kiezen van een juiste naam voor het kindje dat verwacht 
wordt. In sommige tradities gaat dat makkelijk. Kinderen worden vernoemd naar personen in het voorgeslacht, daar zijn 
soms strikte regels voor. Vaak voegt men dan nog wel een naam toe om juist ook weer te onderscheiden van het 
voorgeslacht. In de naam willen we iets van uniciteit meegeven. Onze kinderen lijken op…., toch vooral zichzelf.
Het hebben van een goede naam is belangrijk. Een goede naam moet je opbouwen, dat duurt soms lang. Een goede 
naam ben je soms erg snel kwijt. Heel zelden krijgt iemand een nieuwe naam en daarmee een nieuwe identiteit. 
Sommige bedrijven veranderen soms heel bewust de naam van hun product omdat een oud product met een nieuwe 
naam dikwijls veel beter aanslaat. Het op de markt zetten van een nieuw product is lastig, timing en vormgeving is 
allesbeslissend.

Wanneer de Hemel opengaat en de ruiter op het witte paard verschijnt is aan alles gedacht en niets is aan het toeval 
overgelaten. Bij het onthullen van een beeld, het te water laten van een nieuw schip en het op de markt zetten van een 
nieuw product houdt men niet zelden de naam daarvan angstvallig stil. Op het gekozen moment en op de bepaalde 
wijze wordt onthuld hoe vorm en naam zullen zijn. Natuurlijk gaat het hier niet om een product dat door slimme 
verkopers in de markt gezet moet worden. Anderzijds gaat het wel om een onthulling van iets, beter van iemand, die zo 
uniek is, dat zelfs Zijn naam nog niet aan ons geopenbaard is. Het is leuk om te speculeren, zoals mensen zo dikwijls 
vooruit willen grijpen op toekomstige gebeurtenissen. Dat is zinloos, Hij alleen weet die naam, tot dat moment, dan zal 
die naam op ieders lip zijn en we mogen de naam boven alle naam eren en verheerlijken. Nu kennen we de persoon 
natuurlijk al, onze Here Jezus Christus. 

Geprezen zij Zijn naam.


