
21 oktober
“En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, 
en geen plaats werd voor hen gevonden” 
Openbaring 20:11

Opvallend is ook wat we hier lezen van de persoon die op de troon zit. “Voor wiens aangezicht de aarde en de hemel 
vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden”. Op de troon zien we de Schepper van alle dingen. Prachtig wordt 
ons in Genesis 1 verteld dat op het woord van de Here God alle dingen geschapen werden. Paulus leert ons in 
Colossenzen 1:16, dat alle dingen hun bestaan in Christus hebben. Die schepping moet indrukwekkend geweest zijn, 
want nog, ondanks de val, is er zoveel te genieten aan schoonheid en pracht. 

Nu echter vlucht de schepping weg. Wat betekent dit? We hebben te maken met oordelen over een, door de zonde 
geteisterde wereld. Die oordelen gaan natuurlijk de mensen aan die op aarde hebben geleefd. Maar ook de schepping 
zelf krijgt te maken met deze dingen. Daartoe moet de oude aarde wijken. De aarde zal herschapen worden. De oordelen 
tijdens de grote verdrukking hebben al veel in beweging gebracht. Straks zal tijdens het duizendjarig rijk de zegenende 
hand van God zichtbaar worden in flora en fauna. Toch zal dat alles slechts van voorbijgaande aard zijn. Uiteindelijk zal 
er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. De oude hemel en de oude aarde zullen vluchten. 

Er zijn mensen die stellen dat de oude aarde en de oude hemel vernieuwd zullen worden. Dat komt echter niet overeen 
met wat de Bijbel zelf zegt. In Openbaring 21:1 staat: “De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan”. De 
apostel Petrus schrijft het in zijn tweede brief nog duidelijker “Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en 
de elementen door vuur vergaan” (2 Petrus 3:10). Petrus heeft het over de dag des Heren. Dat is een oudtestamentische 
uitdrukking voor het oordeel dat de Here God zelf over de schepping brengen zal. Die schepping zal ophouden te 
bestaan. Door Johannes hier kort samengevat: “en geen plaats werd voor hen gevonden”. De boodschap lijkt me helder. 
Wanneer de boodschap hier zou ophouden dan is dat een verschrikkelijk slot van het project aarde. We zullen heel 
spoedig zien dat dit niet het laatste is. Er komt een andere wereld.


