21 november

“En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was
diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het
zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist.”
Openbaring 21:18,19

Fundamenten zijn heel belangrijk voor gebouwen. Wanneer het fundament niet goed gelegd is en de stevigheid daarvan
niet in staat is het daarop rustende gebouw te dragen dan komen er vroeg of laat grote problemen. Een deel zakt wat
weg een ander deel iets minder, dan komt er spanning op de muur, langzaam zet het verval in. Daarom wordt het woord
fundering ook dikwijls overdrachtelijk gebruikt. Ons geloof moet ergens op gefundeerd zijn. Helaas heeft het woord
‘fundamentalisme’ een negatieve klank gekregen. Moslim extremisten hebben ertoe bijgedragen dat dit woord associatie
oproept met geweld en onverdraagzaamheid. Toch ben ik blij dat mijn geloof ergens op gefundeerd is. Op het
verlossingswerk van onze Here Jezus. Op het oneindige geduld en de onmetelijke liefde van de Here God. Ons geloof
mag gefundeerd zijn op het onfeilbare woord van God. Andere mogen dat afwijzen, maar voor mij zijn het de heilige
fundatiesteunen van mijn geloof. Wie af doet van de dingen die God ons in Zijn woord heeft gegeven brengt zijn geloof
schade toe en het verval dreigt.

In de verzen die we hier lezen zien we een heel bijzonder fundament. Wie komt niet onder de indruk van deze
fabelachtige beschrijving. Het fundament is dikwijls niet het zichtbare gedeelte van een woning, of een stadsmuur. In de
praktijk betekent dat het materiaal dat daarvoor gebruikt wordt niet het duurste is. Het is niet normaal om edelstenen
zoals diamanten, robijn en smaragd in een fundering te gebruiken. Natuurlijk zijn er mensen die graag met hun rijkdom
te koop lopen en hun huis opsieren met allerlei kostbare sieraden en in kasten hun rijkdommen tentoonstellen. Hier
worden deze stenen wel gebruikt. Het schildert ons de geweldige grootheid en rijkdom van onze God en de pracht die
bij Hem is. Wat een rijke belofte, eenmaal mogen ook wij daar zijn. Die muur zal niet wegzakken, die stad zal nooit in
verval raken.



