
21 mei
“want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen”
Openbaring 12:10b

We moeten altijd goed letten op woorden als ‘want’ of  ‘daarom’. Die woorden geven een verklaring of een uitleg aan 
dingen die geschreven zijn. Zo geeft het woordje ‘want’ op deze plaats een verklaring voor de juichtoon die door de 
hemel klonk waarover hierboven werd geschreven. Waarom was die juichtoon er, wat was de aanleiding? Het stadion 
juicht, want er werd gescoord. Ook hier is gescoord, de tegenstander heeft een geweldige dreun gekregen. Hij is 
neergeworpen. Daarover schreven we al toen we stilstonden bij Openbaring 12:9, maar er is meer. 

Het gaat om de ‘aanklager van onze broeders’ (Openbaring 12:10). Hij klaagde hen dag en nacht aan. Dat is de enige 
bezigheid van de boze, hij wil ons voortdurend aanklagen bij God. Nu de boze op aarde is geworpen is zijn inspanning 
nog veel krachtiger en de strijd veel zwaarder voor onze broeders. Dit zijn de broeders die na de opname van de 
gemeente zich tijdens het schrikbewind van de antichrist alsnog tot Christus wenden. Mogelijk spreekt het getuigenis 
van de honderdvierenveertig  hen aan of zien ze beelden van de twee getuigen in Jeruzalem. In ieder geval, vanuit de 
hemel wordt er gesproken over broeders, die nog op aarde zijn en die dagelijks te maken hebben met de laster van de 
aanklager. 

Hoe intens en gemeen de aanklager zijn negatief werk uitvoert leert ons de geschiedenis van Job. De rampspoed die de 
boze over Job mag laten komen tart iedere voorstelling van zaken. De vrienden van Job beseffen dat zeer goed en zitten 
drie dagen zwijgend bij Job. Hier zijn geen woorden voor. Wanneer ze wel het woord nemen blijken ze zich erg weinig in 
te kunnen leven in de geheimen van dit lijden. Ook Job zelf worstelt er vreselijk mee. Dikwijls maken ook wij leed en 
verdriet mee, ver weg, maar soms ook heel dichtbij, waar we alleen maar vragen bij hebben. Here God waarom, 
waartoe? Soms moeten we die vraag gewoon laten staan. Hier krijgt alles echter een heel ander gezicht. De aanklager, 
ook van onze broeders op aarde, is neergeworpen. We zien het nog niet, voor ons is het nog verborgen, maar in geloof 
leven we nu al in die overwinning, want die is zeker.


