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“En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat 
ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten”
Openbaring 6:11

De martelaren uit de grote verdrukking, roepen tot God, in de woorden “tot hoelang” klinkt hun angstig, maar hoopvol 
verlangen. Verderop in het boek Openbaring zien we dat het de anti-christ is, die een vervolging inzet op de gelovigen in 
die tijd en op Gods volk in het bijzonder. Wij kennen de beelden en de geschiedenissen van de tweede wereldoorlog. In 
korte tijd wisten de nazi’s, een ‘beschaafd en christelijk’  volk, het Luther Duitsland tot het antichristelijke Hitler 
Duitsland om te vormen. In die tijd was het al ontzettend moeilijk om onder te duiken en voor de vijand verborgen te 
blijven. In de tegenwoordige tijd en dat zal verder geperfectioneerd worden, zal het nog veel moeilijker zijn jezelf te 
verbergen voor een vijandige overheid. Ook daarover horen we nog in het laatste Bijbelboek. Om die reden zullen heel 
veel mensen, die God trouw willen blijven, of bij wie de ogen geopend worden, gevangen genomen worden. Al die 
mensen zullen vreselijk lijden. 

De concentratiekampen zullen weer geopend worden en werken als nooit te voren. Daarmee zijn we geen doemdenkers, 
we lezen Gods woord en nemen de profetie serieus. De geschiedenis van de mens heeft ons steeds geleerd tot welke 
vreselijke en wrede daden mensen over kunnen gaan. Dat zal zeker zo zijn, wanneer satan op aarde, via de anti-christ, 
zijn schrikbewind voert. 

Maar wat een troostrijke woorden lezen we. Er staat, ‘totdat’. Dat eenvoudige woordje geeft aan dat de dingen die bij dit 
lijden horen, uiteindelijk beperkt zijn. Nog een korte tijd. De macht van de boze is begrensd. Maar dat niet alleen, deze 
martelaren zullen een wit gewaad ontvangen. Uiteindelijk zullen ook zij bekleed worden met gerechtigheid, maar wie 
nu bekleed is met gerechtigheid zal de hemelvreugde al vóór dat lijden ontvangen. Nú immers is het genadetijd, laat die 
tijd niet voorbij gaan.


