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“En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is 
geschied.”
Openbaring 16:17

De laatste van de zeven schalen wordt uitgestort. Misschien is het beter te zeggen, de inhoud van de schaal wordt deze 
keer de lucht ingeworpen. Nadat de aarde overgoten werd, de zon, de zee en de rivieren en ook de troon van de 
antichrist zelf, is deze keer de lucht die we inademen het doelwit. We weten hoe snel zich allerlei dingen door de lucht 
kunnen verplaatsen, zeker wanneer er een sterke wind staat. De ‘smog’ die nu wordt uitgegoten brengt weer veel leed. 
We komen hier aan bij de grootste catastrofes die de wereld ooit zullen teisteren. Hierbij moeten we wel bedenken dat dit 
straffen en oordelen van God zijn. Die strafgerichten komen over een wereld die ieder genade-aanbod naast zich heeft 
neergelegd en brutaal de vuisten blijft opheffen tegen Hem die hen zo lief heeft, dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon gezonden 
heeft. We worden echter nog niet direct gewaar wat het effect van deze luchtverontreiniging is. 

Er komt een luide stem uit de tempel, van de troon. Wellicht dat we hier met een woord van God zelf te doen hebben. De 
tempel is Zijn woning en de troon is Zijn zetel. Johannes is een jood en joden zullen de naam van God niet uitspreken uit 
angst dit op een verkeerde manier te doen (Exodus 20:7). De woorden die we horen klinken bekend: “Het is geschied”. 
Dit herinnert ons aan de overwinningsroep van onze Here Jezus op Golgotha. 

De machtige woorden klonken daar: “Het is volbracht”. Op Golgotha was onze Here Jezus het Lam Gods dat de zonde 
der wereld wegneemt. Hij stierf in onze plaats, daardoor is ons verzoening geschonken. Vergeving en wat een 
onverdiende genade is dat, is er voor ieder die gelooft. De mensen die dit offer niet willen aannemen zullen de 
rechtvaardige straf van God zelf moeten dragen. Ook daarvan wordt gezegd: “Het is geschied”. Gods oordeel moet 
volbracht worden. De aarde wordt gezuiverd van alle onreinheid en brutaliteit tegen onze Heilige God.


