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“dat gij de kwaden niet kunt verdragen”
Openbaring 2:2

We lezen nu uit de eerste van de zeven rondzendbrieven. Volgens mijn inzicht gaat het hier om de eerste fase van de 
kerkgeschiedenis. Dit dagboek is niet bedoeld als een boek over de kerkgeschiedenis, maar als een boek met korte 
overdenkingen ter bemoediging en troost. Zo lezen we hier van een gemeente die de kwaden niet kan verdragen. Dit is 
wat ik wil noemen en gezond soort onverdraagzaamheid. 
Onverdraagzaamheid heeft vaak te maken met het hebben van een kort lontje, een licht ontvlambaar karakter. Iemand 
die moe is, gespannen en gestrest, kan soms weinig hebben en lijkt onverdraagzaam. Dat is om allerlei redenen niet zo 
prettig.

De onverdraagzaamheid die hier bedoeld wordt heeft te maken met mensen die ‘kwade’, dus verkeerde dingen 
nastreven. Zulke mensen komen we overal in de samenleving tegen. Een collega op het werk, iemand in de straat, op 
school. 
Toch zit het in Efeze iets anders, het gaat om kwaden in de kerk, in de gemeente te Efeze. Nota bene mensen die zeggen 
dat ze apostelen zijn!? 

Hoe moeten we dat naar deze tijd vertalen? Zouden ook in onze gemeente zulke ‘kwaden’ zijn binnengeslopen. Het zou 
te idealistisch zijn hier ontkennend op te antwoorden. We moeten er echter ook voor oppassen met deze tekst in de hand 
ten strijde te trekken tegen die man of vrouw, die ons niet zint of net even anders denkt dan wij. 

De kwaden worden op de proef gesteld. Hoe zou dat gegaan zijn? De Here Jezus zegt dat we aan de vruchten de boom 
kennen. Dat wil zeggen dat we moeten kijken hoe iemand in het christenleven functioneert en wat daaruit voortkomt. 
De kwaden in Efeze blijken leugenaars te zijn. Waaruit zal dat duidelijk geworden zijn? Ik denk dat hun leven in 
tegenspraak was met wat ze beweerden.

Daar zien we de opdracht onszelf te toetsen. Is ons leven in overeenstemming met wat we beweren te zijn?


