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“Een boekrol, beschreven van binnen en van buiten”
Openbaring 5:1

We zijn stille getuigen van een fascinerend en vooral buitengewoon belangrijk moment. Verzameld met miljoenen voor 
de troon van God wordt de aandacht plotseling gevestigd op een boekrol in Gods rechterhand. Wat kan er nu zo 
belangrijk zijn aan een boekrol, wanneer we in de aanwezigheid van de machtige God, de Schepper van hemel en aarde 
staan? Zou onze aandacht niet blijvend op Hem de heerlijke God gericht moeten zijn? Toch blijkt het anders. Dat heeft 
alles te maken met de betekenis van de boekrol. Het belang wordt duidelijke wanneer we letten op Johannes. 

Johannes moet wenen, huilen, omdat niemand waardig lijkt de boekrol te openen of die in te zien. Niemand heeft de 
capaciteit, de autoriteit, de macht of het gezag dit boekje te openen, of beter de taak die daarbij hoort, uit te voeren. Er 
moet dus iets merkwaardigs met deze boekrol aan de hand zijn. We moeten denken aan een belangrijke acte, een 
zogenaamde lossersacte. De geschiedenis van Ruth en Boaz helpt ons om dit te begrijpen. Boaz wil het land van Naomi 
lossen, daartoe moet aan vastgestelde voorwaarden worden voldaan. Zulke voorwaarden werden in de stadspoort 
beschreven, geautoriseerd door de belangrijke mannen van de stad. Wanneer Boaz wil lossen moet hij die verplichtingen 
op zich nemen die beschreven staan. Alleen dan en daardoor wordt het land teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. 
Dan ook kan Boaz met de heidense Ruth trouwen. Deze gedachte moeten we ook achter dit gedeelte zoeken. Het land, 
de aarde, Gods schepping is in vreemde handen gekomen. De mens heeft het verkwanseld aan de satan. Nu moet het 
losgekocht worden. In de boekrol staat op welke wijze. Dan blijkt niemand daartoe waardig te zijn. Johannes beseft de 
ernst. 

Als er geen losser is, zal de aarde on-verlost blijven. Stelt u dat eens voor. Voor eeuwig zal dan de Boze zijn claim kunnen 
volhouden en Gods schepping en Gods schepselen zouden dan voor eeuwig aan hem onderworpen zijn. Het is 
begrijpelijk dat Johannes hierbij in huilen uitbarst. We begrijpen hoe belangrijk het evangelie is. Zonder evangelie geen 
heil.


