20 november
“En hij mat haar muur op: honderd vierenveertig el, mensenmaat, die engelenmaat is”
Openbaring 21:17

We krijgen precieze maatvoering te zien. De muur heeft een breedte van honderd vierenveertig el. Dan wordt er een
opmerkelijke mededeling gedaan. De el, die mensenmaat is, is ook engelenmaat. Toch is de moeilijkheid niet zo groot.
De engel meet, meten deed men in de oudheid met de maateenheid el. De engel doet dat dus ook, maar hoe verhoudt de
el van de engel zich ten opzichte van de el die bij mensen gangbaar is. Dat is eenvoudig, die zijn identiek. Dan krijgen we
een muur van ongeveer 80 tot 100 meter breed. De lengte van de Nederlandse el was ongeveer 69 cm.

We lazen ook al van 12.000 stadién, herken hierbij het woord stadion. We moeten voor één stadie 185 meter rekenen, dat
maal 12.000 geeft een lengte van meer ongeveer 2200 km. We kunnen maar één ding vaststellen: Het zal een imposante
stad zijn. Nooit zal een mens in staat zijn een dergelijke constructie te realiseren. Zeker, we hebben een Chinese muur
die een lengte heeft van ongeveer 6250 km. Maar ondanks die enorme lengte valt ze in de schaduw van de omvang van
het hemelse Jeruzalem.

Die muur staat voor vastheid, stabiliteit en veiligheid. Wat zal het straks zijn voor ons die de Here Jezus kennen en
belijden. We mogen de stad in- en uitgaan. We mogen daar leven, eten en drinken. Ongetwijfeld zal er veel te doen zijn.
Dingen die we ons nu absoluut nog niet kunnen voorstellen. De beschrijving die volgt laat ons toch ook weer iets zien
dat vertrouwd is. Veel van de dingen die beschreven worden lijken op dingen die we in onze wereld ook kennen. We
horen van een rivier, van een straat en van bomen.

Ik veroorloof me de gedachte dat er veel hetzelfde is als nu, maar het oneindige verschil zal gevonden in de heiligheid en
de reinheid die we in die toekomstige stad zullen aantreffen. Alles wat vuil, onrein en onheilig is zal daar niet gevonden
worden. Wel zullen we daar onze Heer mogen zien en Zijn Vader onze God. Het is immers Zijn stad en Zijn residentie,
gefundeerd op Zijn grootheid, heiligheid en majesteit.



