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“En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze 
God en de macht van zijn Gezalfde”
Openbaring 12:10

Wat een juichtoon moet dat zijn, die luide stem die door de hemel klinkt: ‘Nu is het heil verschenen!’ Ik geloof dat het om 
de opgenomen gelovigen gaat die hier dit jubelwoord laten galmen. Het heil dat is verschenen is allesomvattend, het 
gaat niet alleen om de verlossing van zondaren, wat natuurlijk al groots is, hier komt echter het totale herstel in beeld. De 
kracht en het koningschap laten ons zien dat we te maken hebben met de totale inzet van Gods kwaliteit, dat zal tot 
gevolg hebben dat we uiteindelijk een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuwe stad zullen zien. 

De eerste dingen staan op het punt te verdwijnen. Het gaat hier ook om het koningschap van de Gezalfde. Onze Heer 
kwam naar de aarde in de gestalte van een knecht, van een dienaar, een slaaf. Hij werd overgeleverd in handen van boze 
mensen en op vreselijke wijze werd Hij, die het leven is, ter dood gebracht. Wij weten en geloven dat Hij, die na Zijn 
opstanding uit de dood, ons in het Vaderhuis een plaats bereid heeft, spoedig terug zal komen. De eeuwen door gaf dat 
hoop, inspiratie en troost aan gelovigen. Die, heel die eeuwen doorgedragen hoop, zal straks tot een geweldige 
ontspanning komen. Een luide jubel zal het laten horen: Nu is het heil verschenen!  In de tempel, na de geboorte van de 
Here Jezus, komen we Simeon tegen. Hij mag het kindje in de armen nemen, dan zegt Simeon: ‘Mijn ogen hebben Uw 
heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken’(Lukas 2:29-30). Simeon mocht in geloof ver vooruit 
zien, hier in Openbaring zien we de vervulling. Het heil is gekomen. Horen we hier ook niet de vervulling van wat de 
Psalmist profeteerde, toen hij sprak: ‘Die in de hemel zetelt, lacht, de Here spot met hen….Ik heb immers mijn koning 
gesteld over Sion, mijn heilige berg’ (Psalm 2:4-5). 

Straks mag ik ook een plekje hebben in die juichende menigte en zal Hem, mijn Heiland, loven. Zullen wij elkaar daar 
ontmoeten? Weet u zich ook gered en gerechtvaardigd door Hem die was, is en komt?


