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“En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de 
Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.”
Openbaring 14:13

Soms ontmoet je mensen die veel moeite en lijden kennen of onverwacht groot verdriet moeten dragen. Een enkele keer 
is daar de verzuchting dat het lijkt of de hemel van koper is en de Here God niet hoort naar het gebed. Of deze heiligen 
uit de Grote Verdrukking ook zo denken weten we niet. Wat we hier wel zien is dat de Here God wel degelijk aan hen 
denkt en dat Zijn oog op hen is gericht. Dat is geweldig. Uit de hemel klinkt een stem die de garantie geeft dat God hen 
wel degelijk nabij is. ‘Schrijf’, Johannes krijgt opdracht te schrijven. Het gaat niet alleen om verslaglegging van wat hij 
hoort. Dit schrijven moet gezien worden als het vastleggen van een wil, het zwart op wit stellen van een belofte. Zo zeg 
Ik, de Here, dat dingen moeten gebeuren. 

Dan horen we voor de tweede keer in het boek Openbaring het woord ‘Zalig’. Zeven maal zal dit woord in het laatste 
bijbelboek gebruikt worden. Nu dus, na Openbaring 1:3, pas voor de tweede keer. De diepere betekenis van het woord 
zalig is, in de gemeenschap met God gebracht worden. Dat is een geweldig woord. De antichrist probeert hen vast te 
houden en laat hen vreselijk lijden, maar de Here God zegt: deze mensen zijn van Mij, ze behoren Mij toe en zullen bij 
Mij gebracht worden. Op Gods tijd zullen deze mensen de hemelse vertroosting ervaren, hun wonden zullen verbonden 
worden en genezen, hun angst zal veranderen in onuitsprekelijke vreugde. Het staat geschreven. ‘Zij zullen rusten van 
hun moeiten’. 

Voor sommigen is het zinnetje ‘hun werken volgen hen na’ lastig. Hier betekent het dat hun moeite en inspanning 
beloond zal worden. En wat een moeite was dat. Ze konden niet meer kopen of verkopen, waren buitengesloten van het 
sociale verkeer, leefden van wat anderen eventueel beschikbaar stelden. Prooi voor premiejagers. Maar ze zullen door de 
Heer zelf verwelkomd worden. Die zalige hoop doet hen doorzetten.


