20 juli
“En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon”
Openbaring 16:16

Achter de schermen, onzichtbaar voor de aardbewoners, wellicht ook onbegrepen door de satan, worden de machtigen
en de machten van de aarde verzameld. Het is niet voor te stellen hoe het zal zijn, wanneer alle grootmachten van de
aarde hun legers opdracht geven op weg te gaan naar het Midden Oosten en naar Israél in het bijzonder. Wat is er aan
militair materieel? Tanks, vliegtuigen, raketten, manschappen, ontelbare manschappen, allemaal op weg naar de laatste
en finale veldslag. Zal het met bravoure zijn, of zal angst leven in de harten van al die jonge mannen. Zal er boosheid zijn
op de vijand, wie is eigenlijk de vijand?

Harmageddon, een woord, een naam, het staat voor verschrikking, op allerlei wijze zien we dit woord terug. In
computerspellen, boeken, films, overal komen we dit woord en de grote en verwoestende dingen daarachter tegen,
inspireerde velen tot vreselijke en soms bizarre gedachten. Wat roept het woord bij u op?

Wat de betekenis van de naam betreft, daarover is verschil van inzicht. Het beste lijkt de vertaling; ‘hoogte van
Megiddo’. Megiddo hangt dan weer samen met de betekenis neerhouwen of doden. Al menigmaal was die plek op aarde
een plek van oorlog en geweld. Zal de laatste en grote oorlog daar gevoerd worden? Ook dat is nog maar de vraag.

Wanneer we lezen wat er staat, dan ontdekken we dat het een ‘verzamelplaats’ is. Daar zullen de tentenkampen worden
opgesteld, daar zullen de generaals beraadslagen, maar dan zal men optrekken. Maar tegen welk land of leger keert men
zich? Is het een botsing tussen oost en west, noord en zuid. Zijn het de geallieerde legers uit die vier windstreken en
cultuurgebieden die een laatste slag aangaan? Uiteindelijk zal men gezamenlijk de wapens keren tegen de Here Jezus.
Vanuit de hemel daalt Hij neer en zal voor Zijn zaak en Zijn volk strijden. Zacharia 14:2 zegt het duidelijk, “Dan zal Ik
alle volken tegen Jeruzalem vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen geplunderd en de vrouwen
geschonden”.

Zoals we in Openbaring 14:20 al zagen, heel het land Israél wordt tot strijdtoneel. Dit zijn niet de laatste dingen, we
zullen straks lezen van een heel andere wereld, die zal volmaakt zijn. Nu lezen we van de strijd die leidt tot bevrijding
van de planeet aarde.



