
20 januari
“Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal” 
Openbaring 1:19

Het begint zich toe te spitsen. Langzaam wordt duidelijk waartoe de Here Jezus aan Johannes is verschenen. Johannes 
krijgt een opdracht: Schrijf dan!
 
Dit is een belangrijk vers, niet alleen voor Johannes die allerlei dingen, vreselijke en fantastische, moet zien en 
beschrijven. Dit vers is ook van belang voor de uitleg van het boek Openbaring. Johannes moet opschrijven wat hij 
gezien heeft, wat is en wat na dezen geschieden zal. Met andere woorden, verleden, heden en toekomst. Dat is ook 
precies de indeling van het boek Openbaring. In hoofdstuk één beschreef Johannes wat hij gezien heeft. Dat is de 
ontmoeting met de Heer, die zich op zo’n bijzondere wijze aan hem liet zien.
 
Dan moet Johannes beschrijven wat is. Die beschrijving treffen we in de hoofdstukken twee en drie aan. De 
rondzendbrieven aan de gemeenten. Velen denken en dat geloof ik ook, dat we in die rondzendbrieven te maken hebben 
met profetie. Profetie over de geschiedenis van de kerk. De geschiedenis van Pinksteren tot de opname van de gemeente. 

Wanneer de gemeente in het Vaderhuis wordt opgenomen, gaan de dingen op aarde nog gewoon door. Openbaring 4:1 
heeft met de woorden: Ik zal u tonen wat na deze dingen geschieden moet. Na de periode van de gemeente op aarde, zal 
de gemeente bij God zijn. Zo zien we dat ook beschreven in de hoofdstukken 4 en 5. Vanaf hoofdstuk 6 zien we wat er op 
aarde gaat gebeuren. Dat is dus het derde deel, de toekomstige dingen, die door Johannes beschreven moeten worden. 

Feitelijk geeft Johannes een beschrijving van de grote verdrukking, waar de Here Jezus al van sprak in Zijn rede over de 
laatste dingen (Mattheüs 24). Zeker, veel is vreselijk dat Johannes ziet en beschrijft. Maar als we tot het einde doorlezen 
dan zien we dat God alle macht heeft. Dan lezen we van de belofte en troost, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde.


