20 februari
“En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol”
Openbaring 5:1

We denken nog een keer na over wat de betekenis is van de rechterhand. Natuurlijk is het beeld duidelijk, Johannes ziet
de Tronende en in Zijn hand een boekrol. Maar de rechterhand heeft nog een betekenis, die is meer figuurlijk. Ilemand
kan een rechterhand hebben, dan wordt gedacht aan een hulp, een helper. Een persoon door wie iemand zijn plan of idee
laat uitvoeren. Dan kun je volledig aan op de persoon, die je rechterhand genoemd wordt. Met eerbied en respect
geschreven, de Here God heeft twee rechterhanden, misschien wel drie. Zijn eerste rechterhand is niemand minder dan
Zijn eigen Zoon, onze Here Jezus Christus. De eenheid die er is tussen de Vader en de Zoon is voor ons niet te begrijpen.
De Here Jezus zelf zegt, Ik en de Vader zijn één. Dat hoeven we niet te begrijpen of uit te leggen, we mogen vol
verbazing en bewondering gewoon geloven. Hoe groot is dat?!

Naast de Here Jezus mogen we Gods volk Israél zien. Ook zij zijn als het ware een rechterhand van God, door hen wil de
Here God Zijn plan op aarde realiseren. Helaas heeft Israél dikwijls laten zien weinig van Gods plan en opdracht te
begrijpen. Met gevolg dat Israél werd verstrooid. Deze keer was het heel anders dan bij de Babylonische ballingschap, nu
werd Gods volk verstrooid onder alle volken der aarde. In Lucas 6:6 lezen we van een genezing op de sabbat van een
man met een verschrompelde hand. Al de genezingen van de Here Jezus waren tekenen. Misschien is dit een teken van
herstel voor God volk. Op de sabbat, beeld van het vrederijk dat komt, wordt de man, wiens rechterhand, waarmee hij
handelend zou moeten optreden, genezen. Israél zal straks in het duizendjarig vrederijk genezen zijn van al haar
hardheid en ongeloof. Israél zal als Gods rechterhand op aarde, Gods wetten en Zijn heil naar de volken brengen. Tot die
tijd, zullen wij, nieuwtestamentische gelovigen, als Gods (derde) rechterhand de genade door de Here Jezus mogen
uitdragen.



